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KONING IN HET KLEIN 

In Europa kennen we landen met koningshuizen en landen als 
republieken, omdat de laatste in vroegere tijden het koningshuis 
afgeschaft hebben. Typerend aan alle koningshuizen in hun 
symbolische betekenis. Waar in vroegere tijden de koningen het voor 
het zeggen hadden, werd in de loop van de eeuwen de kring van 
adviseurs rondom de koning steeds belangrijker, overvleugelden op 
den duur diens macht, en werden zo tot een eigen, en tegelijk de 
eigenlijke regering van een land. Voor de koningen restte vervolgens 
niets anders dan symbolisch (formeel) aan de macht te staan, maar 
hij of zij heeft inmiddels geen eigen beslissingsrecht meer. Om die 
reden hebben veel landen de finale en logische stap genomen om de 
koningshuizen af te schaffen, en waar andere landen - door allerlei 
omstandigheden - nog niet zo ver waren is het blijven voortbestaan. 

Een bijzondere omstandigheid is er in het grote eiland Ierland. Het 
noordoostelijk deel behoort Engeland (het Verenigd Koninkrijk) toe, 
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en heet daarom Noord-Ierland. De achtergronden en de bloederige 
strijd uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw laat ik nu voor wat 
het is, omdat ik de volgende keer daarover meer schrijf. Waar het me 
nu om gaat, is, dat Ierland een republiek is, terwijl Noord-Ierland 
onder het bestuur van het Verenigd Koninkrijk valt, en daarmee wel 
een koningshuis heeft, want zij vallen onder het Britse koningshuis. 
Dus een republiek en koningshuis lopen in het grensgebied in straten 
door elkaar heen. Er is in Ierland echter nog een 3e variant, en 
daarover gaat het in dit stukje. 

Ten westen van Noord-Ierland ligt nog een flink stuk land, dat 
Ierland zelf is (de ‘provincie’ Donegal). Dat gehele stuk is dus 
republiek. Ten noordwesten daarvan ligt op 12 km afstand in de 
Atlantische oceaan Tory island. Het is een eiland met een lengte van 
5 km, en een breedte van 1 km. Reeds duizenden jaren geleden 
woonden er mensen op het eiland, en bijna 2 eeuwen geleden telde 
het eiland rond de 400 bewoners. Inmiddels bevatten de 4 dorpen nog 
een kleine 150 inwoners. Het bijzondere van dit Ierse eiland is, dat 
het naast uitzonderlijke prachtige natuurschoon een heel lange 
traditie van een eigen koningshuis heeft. Dat is nog steeds zo. Deze 
koning van het eiland - die uiteraard verder in de wereld niet als 
officiële koning aanvaard wordt - heeft de bijzondere eigenschap, dat 
hij door de eilandbewoners gekozen wordt. Het is dus niet zo, dat een 
oudste kind van een koning vanzelf de opvolger wordt (en dan moet je 
altijd maar afwachten, of hij of zij geschikt voor deze functie is), maar 
als op Tory island de persoon zijn beste tijd van functioneren gehad 
heeft, komt er weer een verkiezing voor de volgende koning. Dat lijkt 
allemaal folklore - en dat is het uiteraard inmiddels ook wel - maar 
het deed bij me toch iets oproepen van hoe de functie van een koning 
van oorsprong eigenlijk bedoeld is. 
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Het nieuwe jaarthema in de Hervormde Gemeente van Beekbergen zal zijn: 
een discipel dient.  

Eén van de Griekse grondwoorden voor dienen is ‘leitourgein’, waar ons woord 
‘liturgie’ van is afgeleid. 
Op de startzondag willen we op dat facet van ‘dienen’ als eerste inzoomen: 
liturgie als dienen van God in de eredienst. In deze ‘liturgie’ speelt de 
(gemeente)zang uiteraard een belangrijke rol. 
Op zaterdagmiddag wordt in de kerk onder leiding van Gerton Woudt , met 
ondersteuning van (een deel van) His Voice, bepaalde liederen geoefend, die 
zondagmorgen in de dienst in Beekbergen in het kader van ‘liturgie’ 
terugkomen. 
17.30   Drankje met Aansluitend BBQ 

Opgeven voor maandag 10 september. 

Via de aanmeldbriefjes of per mail aan j5huizen@hccnet.nl 

Milo Laseur en Jan Vijfhuizen 

* Aanmeld-briefjes kunnen worden gedeponeerd in bus bij de kerkingang 
onder de toren.  

Aanmeldformulier Startzaterdag 15 september 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik neem op startzaterdag 15 september deel aan: 

 De zangworkshop inclusief BBQ 
  De zangworkshop  
            De BBQ 

Naam:   ……………………………………………………………………… 

Straat:   ………………………………………………………………………. 

Plaats:   ……………………………………………………………………….. 

Aantal personen: …………………………………………………………………………  
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Hoe zijn wij in de wereld om ons heen koningen en koninginnen 
gewend? Mensen op grote afstand. Ooit er gekomen, en sindsdien is 
het oudste kind de opvolger (of bij het ontbreken van kinderen een 
ander familielid). Geschikt of niet. Verder is er altijd een grote groep 
bewakers omheen, en daarachter weer een heleboel media, die 
constant foto’s nemen. Je mag geen enkel contact hebben, en de 
enkeling, die het wel mag, krijgt precies voorgeschreven, waarop hij 
of zij antwoorden mag. Verder is het een geldverkwisting aan dure 
sieraden, kleding en ga zo maar door. Ik behoef het beeld verder niet 
uit te bouwen, eenieder kan zijn of haar voorstelling erbij maken. 

In dat kader roept de koning van 
Tory island een verfrissend beeld op. 
Al bijna 50 jaar koning, en nog altijd 
door de kleinschaligheid een gewone 
persoon. Zijn huis is buiten de gele 
kleur om niet extra opvallend, zijn 
auto is niet van een opmerkelijke 
omvang (wel met een bijzonder 
nummerbord: zie de foto). Verder is 
de huidige koning Patsal Dan Mac 
Ruaidhri naast zijn bezigheden 
schilder en schrijver. Hij maakt 
graag een praatje met de toeristen, 
die het eiland bezoeken. Opmerkzaam was, dat hij aan ons vroeg, 
waar we vandaan kwamen, en toen het land duidelijk was, begon hij 
o.a. over zijn bezoek aan Utrecht te vertellen, maar ook hoe hij nog 
vooraanstaande mensen uit Den Haag kende.Ik besef, dat het 
folklore is, en dat er geen belangrijke wereldzaken te regelen zijn, 
maar is dit niet een kleine insteek van hoe de functie van de koning 
ooit bedoeld is? Niet een boven het volk verheven heerser, die door de 
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onderdanen geëerd worden moet, en die in rijkdommen en weelde 
leeft, maar hij is een gelijke, die met anderen meeleeft. In de bijbel 
kunnen we ook lezen, dat in het Koninkrijk der hemelen het niet om 
het heersen en overheersen gaat, maar om het dienen. De ware 
Koning laat Zijn voeten niet wassen, maar gaat Zelf voor anderen 
aan de slag. Geen onderdanen, die hun leven voor ‘Queen and 
country’ geven moeten, maar Die Zelf Zijn leven voor zijn vrienden 
geeft. Dit symbolische koningschap op Tory island verwijst meer naar 
dat ideaal dan de bombastische koningshuizen elders in de wereld. 

KERKDIENSTEN 

  2 sep 10:00 Ds. Mulderij 
  9 sep 10:00 Ds. A. P. de Graaf  
16 sep 10:00    Ds. Kraan 
23 sep 10:00 Mevr. A. ter Riet (Preeklezen) 
30 sep 10:00 Ds.A.W.J. Theunisse 

ZONNEHUIS 
  2 sep 10:30 Dhr. W. Bomhof 
  9 sep 10:30 Ds. J.A. Stolte 
16 sep 10:30 Ds. M. Hoekstra 
23 sep  10:30  Ds. M. Boelhouwer 
30 sep  10:30   Ds. C.A.J. van Dijk 

MARKEN-HAVEN 
1 sep 14:30 Mevr. M. de Jong 
8 sep 14:30 Pastor W. Achtereekte 
15 sep 14:30 Mw. Ds. A. Melzer 
22 sep 14:30 Mw. I.M. Bossenbroek-Baller 
29 sep  14:30    Mw. Ds. L.H. de Bruin 
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Niet vergeten! 
Start winterseizoen: zaterdag 15 sept. om 15.30 uur in Beekbergen  
Startzondag:  10.00 uur Beekbergen 
  10.00 uur Lieren (doopdienst)  
Catechisatie:  maandag om 20.45 uur (16-18jr.)*, 
  Dinsdag om 19.30 uur (12-15 jr.)*, 
Benjamin: Dinsdag 25 sept. om 18.30 uur, 
  Dinsdag 9 okt. om 18.30 uur, 
Gideon:  Vrijdag 21 sept. om 19.30 uur, 
  Zaterdag 6 okt. om 13.00 uur. 
*) Vanaf maandag 17 en dinsdag 18 september. 
 
Contact! 
Zoek je informatie?  
Kijk op www.jeugdpknbeekbergen.nl 
Heb je informatie?  
Mail naar jeugdredactiepknbeekbergen@gmail.com 

 

 

STARTZATERDAG 15 SEPTEMBER !! 

Zingen met HIS VOICE  

Zaterdag 15 september, aanvang 15.30 uur Locatie: Het 
Hooge Pad 
Het is een goede gewoonte geworden om het nieuwe 
kerk seizoen te starten met een activiteit waarin alles in 
het teken staat van ontmoeting. 
We hebben dit jaar het volgende programma voor u 

15.30:  Inloop met koffie, Thee, Fris 
15:45: Zingen met HIS VOICE 
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spelletjes doen, praten, luisteren en leren uit de Bijbel, over God en van elkaar. 
En natuurlijk een kamp als afsluiting!  
De naam RockSolid is veranderd, omdat we het HGJB materiaal gaan gebruiken 
en dan de naam RockSolid, die hoort bij het Youth for Christ materiaal, niet 
meer mogen gebruiken. We hebben gekozen voor Gideon, wat ook mooi 
aansluit bij de Benjamin, want daar is het een vervolg op en in een ver 
verleden droegen wij die naam ook al.  
De eerste avond is op 21 september 2018. De volgende datums zijn: 6 oktober 
(zaterdag, tienerevent Like Jesus), 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 
november, 21 december, 4 januari 2019 (gala), 18 januari, 1 februari, 15 
februari, 8 maart, 5 april, 19 april (Goede vrijdag - 
samen naar de kerk in Beekbergen), 10 mei, 24-26 mei 
(kamp).  
We sluiten met onze programma’s aan op het 
jaarthema van Beekbergen:  'Een discipel dient’ en de 
uitwerking van dit thema in de themadiensten. De 
leiding van de Gideon club bestaat uit Gerda Horstman, 
Maaike Haijes, Sabine van der Weele en Rianne Kort.  
 
Wij hopen jullie te ontmoeten op de eerste clubavond 
en mocht je een vriendje of vriendinnetje mee willen nemen dan kan dit 
natuurlijk altijd. Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie altijd bij ons terecht. 
We hopen op mooie club avonden! 

AD FONTES 
VAN START 
Ad Fontes gaat weer van start! Vorig jaar is het seizoen positief afgesloten, 
waardoor we dit jaar dezelfde opzet willen gebruiken. Wil je graag een bepaald 
thema aan bod laten komen? Laat het gerust weten aan Frans Hietbrink 
(franshietbrink@hetnet.nl) of Adriaan Theunisse (awjtheunisse@kliksafe.nl). 
De brondiensten en Ad Fontes avonden zijn al gepland, dus als je erbij wilt zijn 
is het handig om alvast een plekje in je agenda te reserveren: 16 sept., 7 okt., 4 
nov., 25 nov. en 16 dec. Hopelijk tot snel.  
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COLLECTEROOSTER 

 2 sep 1e  Missionair werk 2e Kerk 
 9 sep 1e  Jeugdwerk PKN 2e Kerk 
16 sep 1e  Vredeswerk  2e Kerk 
23 sep 1e Diaconie 2e Kerk 
30 sep 1e Diaconie 2e Kerk 

COLLECTEN APRIL 2018 

  6 mei Missionair werk 174,75 Kerk 114,45 
10 mei Jongerenreis 235,78  
13 mei Diaconie    63,35 Kerk 49,95 
20 mei Kerk in actie 142,80 Kerk 77,50 
27 mei Diaconie 110,95 Kerk 60,75 
  3 jun Sponsorkind   78,25 Kerk 40,95 
10 jun Werelddiaconaat 160,15 Kerk 80,75 
17 jun Binnenlands diaconaat 118,90 Kerk 80,80 
24 jun Modavie 134,55 Kerk 64,90 

GEFELICITEERD 
11-09 P. van Asselt – Jellema 
 73 BK Apeldoorn 
20-09 H. Bulthuis – de Jonge 
 Lierdererf 62 7363 BG Lieren 
28-09 J.A. Sijrier 
 Horstweg 19B 7371BN Loenen 

VANUIT DE GEMEENTE 

Op donderdag 26 mei kwam zr. Schiebaan van het Engeland na een verblijf van 
5 weken in de Matenhof weer thuis. 



6 

 

 

Op 12 juli waren br. & zr. van Asselt van het Verlaat 50 jaar getrouwd. 

Op zondag 29 juli kwam zr. Duenk van de 1e Wormenseweg thuis zodanig ten 
val, dat zij in het Gelre ziekenhuis opgenomen moest worden. Daar bleek uit 
onderzoeken, dat er veel meer aan de hand is, waardoor ze enige tijd later in 
Randerode opgenomen is. 

Op maandag 30 juli is zr. Wilbrink van de Voshuizen na een periode van bijna 2 
maanden revalidatie in Randerode weer thuisgekomen. 

Op woensdag 01 augustus onderging zr. van ’t Landt van de Koningspage in het 
Gelre ziekenhuis een geslaagde operatie. De aansluitende zaterdag 04 
augustus is ze weer thuisgekomen. Wel moet er de komende tijd nog een 
nadere behandeling volgen. 

Op dinsdag 21 augustus waren br. & zr. Schraa van de Heimeriete 60 jaar 
getrouwd. 

Nadat na een jarenlange ziekte de behandeling van zijn ziekte gestopt was, 
overleed op diezelfde dinsdag 21 augustus br. Boks van de Lierderstraat.  

IN MEMORIAM AD BOKS 

Op dinsdagavond 21 augustus overleed br. Ad Boks op de leeftijd van 77 jaar. 
Na een jarenlange ziekte, die hij rustig en vol vertrouwen ondergaan had. 
Uiteraard was het een grote slag, toen hij en zijn vrouw zo’n 8 jaar geleden van 
zijn ziekte te horen kregen, en de behandelingen zijn ook niet altijd 
gemakkelijk geweest. Maar doordat br. Boks al van jongs af aan diabeet was, 
wist hij zijn leven lang met strikte regels rond eten en drinken om te gaan, en 
kon hij ook nu alle kuren zonder problemen in een duidelijk leefschema 
plaatsen. 

23 

 

 

Ds. Adriaan Theunisse (awjtheunisse@kliksafe.nl;    055- 8436988) 
Of ds. Arjan de Graaf (APdeGraaf@wxs.nl)  
 

BENJAMIN 
KLAAR VOOR DE START 
Dinsdag 25 september is het zover... de Benjaminclub begint weer! Ben jij 
tussen de 9 en 12 jaar? Kom dan om 18.30 uur naar het jeugdhonk in het 
Hooge Pad in Beekbergen. De clubavond duurt tot 20.00 uur. Eén keer in de 14 
dagen komen we met een gezellige club jongens en meiden bij elkaar om 
samen te ontdekken wat de Bijbel ons te vertellen heeft. Daarnaast doen we 
nog heel veel actieve, spannende en leuke dingen op club. Heb jij een vriendje 
of vriendinnetje die ook graag wil komen? Superleuk!!! Neem ze gerust een 
keertje mee! 
De contributie zal dit jaar gewoon weer 12,50 euro zijn. Dit bedrag graag 
overmaken vóór 1 december op IBANnummer NL24RABO0306061104 t.n.v. 
Jeugdraad Beekbergen/Lieren o.v.v. Benjamin + jouw voor- 
en achternaam. 
Wij hebben er weer heel veel zin in, jullie toch ook?! We 
hopen jullie dinsdag 25 september allemaal weer te zien!!! 
Heb je een vraag? Dan kun je terecht bij Jacoline Hietbrink 
(06-43683221) of Anja Welner (06-57160462).  
Schrijf de andere clubavonden alvast in je agenda: 9 okt., 30 okt., 13 nov., 27 
nov., 4 dec., 18 dec., 8 jan., 22 jan., 5 feb., 5 mrt., 19 mrt., 2 april, 5 en 6 april 
kamp en 16 april is de laatste avond van dit seizoen. Wij gaan er vanuit dat 
jullie ouders je brengen en ook weer komen halen.  

GIDEONCLUB 
WE GAAN BEGINNEN 
Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Dan zijn we op zoek naar jou!  
In september gaan we starten met de Gideonclub, voor alle tieners van 12 t/m 
15 (16) jaar. We komen om de week bij elkaar, op vrijdagavond van 19.30 - 
21.00 uur in het jeugdhonk van ‘Het Hoogepad’. Samen chillen, te gekke 
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vergelijken met het kopen van een dure parel. Het kost wat, maar je krijgt het 
allermooiste wat er is! 
Op catechisatie gaan we met jongeren van 12 jaar en ouder op zoek naar die 
allermooiste parel. We leren over het geloof in God. Natuurlijk, het kost je elke 
week een uurtje, maar het (beter) leren kennen van de Here en het leven met 
Hem is dan ook het allermooiste en allerbelangrijkste dat er is. We zoeken 
deze parel door samen te praten, samen te bidden, samen in de Bijbel te lezen. 
Al jullie vragen mogen gesteld worden, samen zoeken we naar woorden en 
antwoorden.  
Maandag 17 en dinsdag 18 september gaan we weer beginnen. Elke week 
komen we bij elkaar in de kelder van het Hoogepad (Papenberg 5). 
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur. 
Jongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur. 
Als de dag je niet goed past, schuif dan gerust aan bij de andere groep. Bij 
vragen of onduidelijkheden: neem contact op met ds. Adriaan Theunisse. 

BELIJDENISCATECHISATIE 
JA-WOORD 
Bij de doop heeft God Zijn ja-woord aan jou gegeven. Ja, Hij 
wil jouw God zijn. Heb jij je ja-woord ook al aan Hem 
gegeven? Dat doe je bij de openbare geloofsbelijdenis. Om 
je daarop voor te bereiden is de belijdeniscatechisatie. In 
een veilige en open sfeer kunnen vragen en verlangens, 
vertrouwen en twijfel met elkaar gedeeld worden, terwijl 
we met elkaar we de kernpunten van het geloof bespreken. 
Ook als je niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, maar wel serieus met het 
geloof bezig bent, ben je van harte welkom. Vaak wordt gaandeweg het 
seizoen vanzelf duidelijker voor je of je aan belijdenis toe bent of (nog) niet. 
Daar is alle ruimte voor. Intussen steek je toch heel wat op en krijgt het 
vlammetje van het geloof vaak weer nieuwe brandstof. Een geschikte avond en 
tijdstip wordt altijd in overleg gevonden. 
Ook deze groep staat open voor jongeren uit de beide kerkelijke gemeentes 
van ons dorp.  
Als je interesse hebt in belijdeniscatechisatie of daar eens onder vier ogen over 
wil praten, neem dan graag contact op met: 
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Maar dat was niet de enige oorzaak, waardoor hij alles rustig en vol 
vertrouwen ondergaan kon. Zijn geloof was hem daarin de leidraad. Geloof en 
vertrouwen op de goede God, Die hem tijdens zijn leven altijd tot toevlucht en 
kracht geweest was. Zoals hij het ook bij het vorderen van zijn ziekte eens tot 
me zei: ‘als dit leven voorbij is, dan zal het alleen maar beter worden’. Dat gaf 
hem kracht en vertrouwen om met zijn ziekte op een goede wijze om te gaan.  

We kennen hem allen als een rustige man, die in zijn specialiteiten veel kennis 
van zaken had. Daarbij denken we dan meteen aan zijn grote hobby van de 
kippen. Zijn 1e kippen had hij al op 4-jarige leeftijd, en zijn liefhebberij werd 
later zijn grote expertise. Op allerlei samenkomsten werd hij doorgaans als 
groot deskundige geraadpleegd. Toen hij door zijn ziekte aan het begin van het 
jaar ook thuis met zijn hobby stoppen moest, was dat een grote stap. Maar 
tekenend voor hem was tegelijk, dat hij het toen ook weer meteen loslaten 
kon. In het besef, dat uiteindelijk alles in het leven voorbijgaat. Met het 
grootse vooruitzicht van bij God te zijn ging hij verder. 

We hebben in de afscheidsdienst zijn leven tegen de woorden van de bijbel 
aangehouden, en hem aansluitend naar zijn laatste aardse rustplaats in 
Beekbergen gebracht. We wensen zijn vrouw Wil, de kinderen en verdere 
familie Gods onmisbare steun en kracht om met deze lege plaats van Ad verder 
te gaan. 

Ds. A.P. de Graaf. 

 

 

GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP 

In november gaat de gezamenlijke gespreksgroep weer verder. De volgende 
keer meer over de locaties en het onderwerp. Nu alvast de data: het gaat weer 
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om de woensdagmorgens, soms de 2e, een andere keer de 3e woensdag van de 
maand. Het gaat om de data van: 
14-11-2018,  12-12-2018,  16-01-2019,  13-02-2019 en 20-03-2019 

VERSLAG KERKENRAAD AFGELOPEN HALFJAAR 
In januari hebben 3 ambtsdragers van onze gemeente de dienst bijgewoond in 
de NH Gemeente waar 5 ambtsdragers aldaar werden (her)bevestigd en een 
drietal afscheid namen. 
Er is onderzocht of het zinvol is om een AED in ons kerkgebouw op te hangen. 
Slechts een beperkt aantal gemeenteleden weet hiermee om te gaan en 
bovendien blijkt dat de overburen hierover beschikken. De kerkenraad besluit 
af te zien om een AED aan te schaffen.  
De vraag naar een extra buitenlamp op de hoek van het kerkgebouw wordt 
eveneens wegens hoge kosten negatief beantwoord. 
Twee ouderlingen hebben in het voorjaar de basiscursus ‘nieuwe’ 
ambtsdragers gevolgd. 
Wij evalueren de kerstavonddienst. Door de weersomstandigheden werd de 
buitendienst bij de NH Gemeente naar binnen verhuisd met als gevolg op 
hetzelfde tijdstip twee diensten: één in Beekbergen en één in Lieren. De kerk 
in Beekbergen zat stampvol en in Lieren zong de Christelijke Gemengde 
zangvereniging Hosanna bijna voor zichzelf en haar familieleden. De opkomst 
van eigen gemeenteleden was op twee handen te tellen. Een beschamende 
vertoning, dus dat willen wij in 2018 anders doen. Op de gemeentevergadering 
van 6 mei zullen wij de gemeenteleden hierover ‘horen’.  
De kerkenraad besluit de gemeenteavond te verplaatsen naar een 
zondagochtend aansluitend aan de dienst op 6 mei en dan af te sluiten met 
een gezamenlijke lunch. 
Ook evalueren wij de herdenkingsdienst van de overledenen die plaatsvond in 
de ochtenddienst op oudejaarsmorgen. Zowel de nabestaanden en de 
kerkenraad hebben het heel positief ervaren dat de dienst in de ochtend 
plaatsvond in plaats van de oudejaarsavonddienst. De opkomst was veel 
hoger, men kon na afloop napraten onder genot van een kopje koffie/thee en 
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Wij nodigen u van harte uit voor de “Joh. de Heer Samenzangavond“.  
We kennen ze allemaal. Joh. de Heer liederen die door hun 
eenvoud ons recht in het hart weten te raken. En dat al meer 
dan honderd jaar. Naast het zingen van de liederen luisteren 
we ook naar prachtig orgelspel van Ad Huetink. Het volledige 
programma vindt u binnenkort op onze website: www.-
huetink-royalmusic.nl. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
mee te zingen! 
 
Reserveren? U kunt heel eenvoudig reserveren; per telefoon 

0572-371838 (Huetink) of 038-4224079 (Boks), per email: 
adhuetink@gmail.com of via de site: www.huetink-royalmusic.nl 
De entree bedraagt Euro 10,00 p.p. incl. koffie/thee met koek en een drankje 
en hapje na afloop. Kinderen t/m 12 jr. gratis toegang. 
De netto-opbrengst komt ten goede aan de goede doelen die wij steunen: 
Manege zonder Drempels te Bennekom en Kindertehuis Jemima te Bethlehem.   
Voor het programma verwijzen wij u naar onze site www.huetink-
royalmusic.nl 
 

JONGEREN! 
Na een prachtige zomervakantie gaan de clubs en catechisaties bijna 
beginnen! Dat betekent dat je weer leuke spelletjes kunt gaan doen en veel 
kunt leren over God en het geloof. Tijdens het startweekend op 15 en 16 
september zal de aftrap worden gegeven. Op deze lees je wat je te wachten 
staat in het nieuwe seizoen en kun je kennismaken met de Gideonclub.   

CATECHISATIE 
WELKOM 
Welkom op de catechisatie! Zowel jongeren van de 
Hervormde gemeente uit Beekbergen als van de 
Protestantse gemeente Beekbergen-Lieren kunnen 
deelnemen. Jezus zegt: God leren kennen kun je 
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BENEFIETCONCERT VOOR JUBILEREND PDC DE HERBERG 
Een uniek concert dat u en jij 
niet mogen missen. Het zal 
plaatsvinden in de Bovenkerk 
te Kampen op  22 september 
2018 en uitgevoerd worden 
door de koren ‘Looft den Heer’ 
uit Notter en Chr. Gem. 
Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht beiden onder leiding van Jan 
Quintus Zwart. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van 
de Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de genoemde koren leveren Noortje van 
Middelkoop, panfluit; Ronald IJmker, orgel en Kees de Bruin, vleugel een 
belangrijke bijdrage. Het belooft een mooi concert te worden. De opbrengst 
van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de 
Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om op 22 september naar Kampen te 
komen.Het concert begint om 15.00 uur. De deuren van de kerk zijn open 
vanaf 14.30 uur. We hopen velen te mogen ontmoeten. Voor meer informatie: 
Piet de Groot voorzitter@praisehim.nl. 

WILLEM HENDRIK ZWART HAL 
Zaterdag 22 september 2018 om 20.00 uur 

  
Samenzangavond: “Joh. de Heer Samenzang”  

Met 
 

Ad Huetink (orgel) 

9 

 

 

het totaal verliep ontspannend. De kerkenraad besluit om in de toekomst de 
herdenking van de overledenen te laten plaatsvinden in de laatste 
ochtenddienst van het kalenderjaar. Dit jaar dus op zondag 30 december 2018. 
De dienst op Oudejaarsavond komt te vervallen. 
Het voorstel om de bloemengroet ook door gemeenteleden te laten 
wegbrengen wordt positief ontvangen. Een gemeentelid die de bloemen wil 
wegbrengen, kan na afloop van de dienst zich melden in de kerkenraadskamer. 
Indien niemand zich meldt zal de dienstdoende ouderling dit verzorgen. 
De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel om – ondanks dat er geen 
kinderen in de kerk zijn – toch de kinderkaars aan te steken tijdens de dienst. 
Er wordt dan geen kinderlied gezongen. 
Regelmatig zijn er klachten over de geluidskwaliteit in de kerkzaal tijdens de 
diensten. De kostergroep gaat dit bespreken, laat de apparatuur opnieuw 
instellen en er wordt afgesproken dat alleen de kosters en de beheerder van 
het kerkgebouw de apparatuur mogen bedienen. 
Tijdens de vergadering van februari wisselen wij met elkaar onze gedachten uit 
over de wijze waarop het Heilig Avondmaal in onze kerk wordt gevierd. De 
kerkenraad besluit voorlopig de huidige vorm te handhaven. 
In de kerkenraadskamer wordt een adressenlijst van alle gemeenteleden 
opgehangen waarop ook is aangegeven welke ouderling, diaken en 
wijkmedewerk(st)er daaraan is verbonden. Gemeenteleden kunnen dit aldaar 
inzien. 
Aan het einde van de kerkenraadsvergadering van februari draagt Wilma van 
Beek het voorzitterschap over aan Iet Hulsegge. De kerkenraad is Wilma zeer 
erkentelijk voor de wijze waarop zij bijna vijf jaar lang deze functie heeft 
ingevuld. De kerkenraadsvergadering van eind maart komt te vervallen.  
Op 12 april hebben zes afgevaardigden (2 predikanten, 2 voorzitters en 2 
scriba’s) van onze gemeente en de NH gemeente een informeel overleg. Er 
wordt gesproken over de zaken waarin wij met elkaar samenwerken zoals de 
diensten met Hemelvaart en Pinksteren, de jeugd, de kanselruil, etc. Het was 
een prettig gesprek en volgend jaar voor herhaling vatbaar. 
In de kerkenraadsvergadering van 2 mei bespreken wij de financiën 2017 van 
de kerk en de diaconie in aanwezigheid van onze boekhouder Jaap Hertgers. 
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Wij evalueren de mooie diensten rondom Pasen en discussiëren over het 
voortbestaan of verplaatsen van de openluchtdienst op 2e Pinksterdag. In het 
najaar zetten wij dit onderwerp weer op de agenda.  
Op 6 mei nemen wij tijdens de ochtenddienst afscheid van twee ambtsdragers: 
Ans Fillekes en Rianne Blankenstijn. In dezelfde dienst wordt Tineke 
Klinkenberg bevestigd als diaken. Aansluitend aan deze dienst is de 
gemeentevergadering die wij met een gezamenlijke lunch afsluiten. Het was bij 
elkaar deze ochtend een mooie beleving om als gemeente zo met elkaar op te 
trekken. 
In de vergadering van 6 juni kijken wij terug op een geslaagde 
gemeentevergadering en bespreken wij de dienst op kerstavond. Deze dienst 
zullen wij vooral veel mooie kerstliederen zingen. Er wordt geen koor van 
buitenaf uitgenodigd en de dienst begint om 19.00 uur. Wij willen ook de 
opkomst meten om zo een objectief oordeel te kunnen vormen over het wel of 
niet handhaven van deze dienst in de komende jaren. 
In deze kerkenraadsvergadering staan wij uitgebreid stil bij de nieuwe 
privacywet, waaraan ook wij als gemeente ons zullen moeten houden. Het 
privacystatement wordt goedgekeurd en zal ter inzage op onze nieuwe 
website www.pknlieren.nl worden geplaatst.  
Tijdens de vakantie van onze predikant zal dominee van Staalduine uit Nijbroek 
ons bijstaan als dat nodig is. 
Het College van Kerkrentmeesters deelt ons mee dat de buitenkant van het 
kerkgebouw dringend toe is aan een schilderbeurt. Het belooft een behoorlijke 
aanslag op onze kerkelijke portemonnee te worden. Afgelopen winter zijn in 
de kerktoren natte plekken aangetroffen. Met een hoogwerker is gezocht naar 
lekkagepunten maar (nog) niet gevonden. Misschien valt het mee en was er 
sprake van gesmolten sneeuwwater. Onze kerkmeester houdt het in de gaten. 

U bent weer een beetje bijgepraat. Namens de kerkenraad wens ik u een 
goede zomerperiode toe, of u nu weggaat of (door omstandigheden) 
thuisblijft.  

Martien Hertgers, scriba 
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Ja wel, er was net zo’n stelknop te vinden; en er was er ook maar eentje van. 
Hebt u er ook eentje nodig? Jammer dan…. 
Dat is de lol van snuffelen in De Schuur.  
Net dat, wat je nodig hebt, is er niet; of bij toeval net wel! 
Dit keer was ‘net dat’ er ‘net wel’. 
Zulke toevalstreffers gun ik ook u van harte, maar dan moet u er ook komen, 
met een kop koffie of thee als lokkertje….! 
Daarom ook nu weer: wees van harte welkom! 
     Anne Schiebaan 
“De Schuur” 
Achter Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93  
Donderdag  van 13.00 tot 16.00 uur 
Zaterdag  van 10.00 tot 15.00 uur 
 
 

-LAATSTE POGING- 

Om SLUITING van De Schuur te voorkomen 

zijn wij op zoek naar:  

2 mensen 

om de dagelijkse leiding op zich te nemen 

en  

meerdere medewerkers voor zowel  

de donderdagmiddag als de zaterdag. 

 

Wilt u of kent u iemand die wil neem dan a.u.b. 

contact op met Corry, Metteke of Jaap L. 
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 “De Schuur en … net dat!” 
 

Wanneer u op de 30-ste augustus het kerkblad in de bus krijgt, is net de laatste 
Veluwse Markt aan de gang van dit jaar. Waarschijnlijk zingt het “Apeldoorns 
Matrozenkoor” weer op het plein voor “IJstijd” en wordt voor de zoveelste 
keer Blonde Greetje uit de polder de liefde verklaard door een mannenkoor, 
waarvan ik vermoed, dat er nauwelijks iemand bij is met echte zeebenen…..! 
Het zij zo, maar het betekent wel dat de zomer op zijn eind loopt. Een zomer, 
die er wezen mocht: op straat in Apeldoorn mat ik op een middag 38,5 graden 
Celsius. 
Naar mate het gras geler en bruiner werd, nam de ijsconsumptie toe en waren 
de kratten bier bij Appie Heijn niet aan te slepen. Reisorganisaties 
adverteerden tegen de klippen op met paginagrote advertenties om toch nog 
klanten voor Spanje, Italië, Griekenland en Turkije te winnen, klanten die 
opeens kozen voor de camping in eigen land en liever in het zand van onze 
kust in de zon lagen te bakken, dan noodweer te riskeren elders, na met 
beenkramp en opgevouwen in een jet van een prijsvechter gezeten te hebben. 
’t Kan verkeren. 
Hoe dan ook: er valt niet al te veel te melden van het gebeuren rond De 
Schuur; ook daar had men het warm, zowel de vrijwilligers als de bezoekers; 
maar men bleef gewoon komen, uit heel Nederland. En vaak voor de zoveelste 
keer, een vast programmapunt in de vakantie op de Veluwe; aangelokt ook 
door de opvallend uitnodigende nieuwe borden! 
Het succes van schuurverkoop is vaak de toevalstreffer. Wat je gericht zoekt, 
vind je net niet; en je komt thuis met iets, waar je oog net wel op viel. 
Hoewel…  voor geliefde hebben we tijdelijk een kleine hometrainer in huis. Een 
stelknop daarvan was kaduuk. Dan kun je natuurlijk naar zo’n speciale zaak 
gaan, waar ze dergelijke apparatuur verkopen met daarbij nog allerlei 
preparaten om aanvallige en opvallende biceps te kweken. Vast wel in de 
Gouden Gids te vinden. 
Of eerst toch maar even naar de Schuur. Misschien is er in één van de vele 
onderdelenbakjes van de unit iets, dat daarvoor in aanmerking komt, je kunt 
immers nooit weten! 
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NIEUWE PRIVACYWET 
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen 
aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en 
bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met 
persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende 
regelgeving houdt. 

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling 
pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. 
Denk bijvoorbeeld aan: 
...het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden. 
...het nemen van foto’s voor op de website.  
...het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie. 
...het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn om in een 
dossier te worden opgenomen. 
...het opnemen van verjaardagen in het kerkblad. 
...publicatie van het kerkblad op de website 
...uitzending van kerkdiensten (via internet)  
...het noemen van de zieken in de gemeente in Kerknieuws...en alle andere 
handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te 
herleiden zijn. 

Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun 
kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de 
persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd 
worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle 
ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te kunnen uitoefenen. 

Iedereen die met de kerk te maken heeft mag weten wat er met zijn of haar 
gegevens gebeurt. Als er gebruik wordt gemaakt van formulieren (zowel online 
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als op papier) waar mensen hun gegevens achterlaten moeten mensen 
geïnformeerd worden over hoe er met hun privacy om wordt gegaan. 

De kerkorde is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is 
gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te 
ondertekenen, die regel is op iedereen van toepassing. Gegevens die binnen 
de kerk worden gedeeld mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden. Alleen 
als het valt binnen de taak van de kerk en het nodig is, mogen wij de gegevens 
delen. De regels – wanneer het delen van gegevens valt binnen de taak van de 
kerk – staan in een privacyverklaring. 

U vindt de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen 
op onze website U kunt daarin lezen welke gegevens wij van u gebruiken en 
wat wij ermee doen. Indien u niet over een computer beschikt, kunt u de 
privacyverklaring bij de scriba opvragen. 

Om uw toestemming te krijgen om uw gegevens te gebruiken, willen wij met 
de actie kerkbalans in januari 2019 een formulier bijsluiten waarop u uw 
handtekening kunt plaatsen.  
Mocht u nu al besluiten geen toestemming te zullen verlenen om uw gegevens 
te publiceren in Kerknieuws, Ons Kerkblad, de eerstvolgende Kerkwijzer of de 
website, dan kunt u dit kenbaar maken aan de scriba. De adresgegevens zijn: 

scriba Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen 
Lierderstraat 7 
7364 BH LIEREN 
scriba@pknlieren.nl  
06 5519 2660 

CONFESSIONELE KRING APELDOORN 
Bijeenkomst Confessionele Kring Apeldoorn. 
Datum/tijd: woensdagavond 19 september 2018, 19.30 uur.  
Onderwerp: Spreken over God de Vader. 
Spreker: Prof. dr. A. van de Beek. 
Locatie: De Hofstad, Hofveld 52, Apeldoorn. Toegang vrij. 
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Interesse? Kom op dinsdag 2 oktober naar de Marriage Course in de kelder van 
de Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8 in Apeldoorn. De prijs is 75 euro. Deze en 
de laatste avond (5 maart 2019) begint om 19.00 uur vanwege de aangeboden 
maaltijd, de andere avonden (30 oktober, 20 november, 11 december, 8 
januari, 5 februari) om 19.30 uur. Dan is er geen maaltijd. 
  
Interesse? Kijk voor meer informatie op 
www.marriagecourse.nl of neem contact op met Jenneke 
Wolvers, 06-2846 7419 of jennekewolvers@solcon.nl. 

 

>SCHUURVERKOOP< 
  
Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 
tel. 055 5061669   b.g.g. 055 5402274 

Geopend donderdagmiddag van 13:00 
tot 16:00 uur en zaterdag van 10:00 
tot 15:00 uur.  Verkoop van 2e hands 
artikelen ten bate van de PKN kerk te 
Lieren en kleinschalige projecten. 
Inleveren van bruikbare spullen kan tijdens de openingsuren 
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PERSBERICHT – september 2018 
 
Marriage Course is apk voor je huwelijk 
 
Een huwelijk. Het klinkt vaak romantisch en gezellig, maar 
laten we eerlijk zijn: het is soms hard werken! Tijdens de 
Marriage Course krijg je als stel praktische handvatten om 
samen aan de slag te gaan met thema’s als conflict, intimiteit, 
schoonfamilie, vergeving en communicatie. De Marriage Course 
wordt vanaf 2 oktober in Apeldoorn georganiseerd.  
 
De cijfers in Nederland liegen er niet om, relaties en huwelijken 
staan onder druk. Ergens lijken we allemaal te denken: “Dat 
gebeurt mij niet.” Pas op het moment dat er al veel scheef zit, 
wordt gekeken naar eventuele therapie of bemiddeling. De 
Marriage Course is als een apk voor stellen die willen bouwen 
aan hun huwelijk, juist als er nog geen grote problemen zijn.  
 
Het doel van de Marriage Course is om echtparen praktische 
handvatten te geven voor de verdere ontwikkeling van hun 
huwelijk. In zeven bijeenkomsten komen thema’s als 
communicatie, conflicten, schoonfamilie, vergeving en intimiteit 
ter sprake. De avonden zelf zijn als een afspraakje, waarin je 
samen geniet van het heerlijk samen in gesprek zijn. 
  
Ontdek tijdens deze cursus nog meer van elkaar, jezelf en de 
kracht van jullie relatie. “Het was een cadeau voor ons 
huwelijk!”, vertelde een eerdere deelnemer. 
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CURSUS BIJBELS HEBREEUWS 
 
Ds. Jan Lammers uit Beekbergen start voor de derde keer een cursus Bijbels 
Hebreeuws. De cursus heeft vaste grond onder de voet gekregen in 
Beekbergen. Er is dan ook een speciale naam bedacht voor de cursus en wel 
BAAQA HAARIEM. Dat is Beekbergen in het Hebreeuws. HAARIEM betekent 
bergen. BAAQA betekent “bikken”. “Beek” in “Beekbergen” hangt samen met 
het bikken van ijzererts in vroeger tijden in deze regio. 
De cursus  van 2 x 10 lessen wordt gehouden in het gebouw van de hervormde 
gemeente (Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen, tegenover de kerk, aan de 
andere zijde van de Dorpstraat) en wel op woensdagavond, soms van 19.00 – 
20.00 uur en soms van 19.30 – 21.00 uur (met mogelijk een uitloop naar half 
tien). 
Voor de kerst: 12/9 19/9 26/9 3/10 24/10 31/10 14/11 21/11 28/11 12/12  
Na de kerst: 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 en 20/3 
  
(op de vetgedrukte, onderstreepte data van 19.00 – 20.00 uur, op de andere 
data van 19.30 – 21.00 uur) 
De cursus kost 70 euro, 35 euro in september en 35 euro in januari. 
Er hebben zich inmiddels negen cursisten ingeschreven. 
Deelnemers aan de vorige cursussen (toevallig ook negen deelnemers) gaan 
verder met het lezen van Bijbelteksten en het bestuderen van de 
onregelmatige werkwoorden. Wie al enige kennis van het Hebreeuws heeft 
(tot en met het regelmatige werkwoord) kan hierbij aansluiten. Neem dan 
contact op met ds. Jan Lammers.  
Opgeven (het liefst per e-mail) bij ds. Jan Lammers, van Schaffelaarweg 38, 
7361 AG Beekbergen; 055- 8441679, 06 4032 7109, jan@jrlammers.nl 
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