
  

Kerknieuws  

 
Berichten van de Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen 

 

Zondag 29 september en 6 oktober 2019 
 

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren: 
 
Zondag 29 september 10.00 uur:  ds. F.H. den Harder uit Zwijndrecht 

 Kosteres & techniek: Wilma Boot 
 organist: Willem Kroon 

 kindernevendienst groep 1 t/m 8: Erna Wilbrink 
 koffieschenkers: Gerry Hertgers & Tilly Hertog 
 1e collecte: Werelddiaconaat, 2e collecte: Kerk 
 De bloemen gaan als groet naar: familie ter Riet in Laag-Soeren 
 
Zondag 6 oktober 10.00 uur:  ds. J. Lammers uit Beekbergen 

 Kosteres & techniek: Anke ter Riet 
 organist: Henk Mulder 

 kindernevendienst groep 1 t/m 8: Reinoud Roukema 
 koffieschenkers in Het Trefpunt: Elly Bogerman en Anja van den Bree 
 1e collecte: Kerk & Israël, 2e collecte: Kerk 
 De bloemen gaan als groet naar: zr. C. Schiebaan-Weijland 
 
Zondag 13 oktober 10.00 uur: ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn 

 Koster & techniek: Hanneke Diks en Peter van Asselt 
 organist: Willem Kroon 

  
Vanuit de gemeente 

ls alles goed is gegaan, is zr. E.C. Assies-de Jonge weer 
terug uit het ziekenhuis. Zij heeft daar ruim een week 

gelegen vanwege een bacterie in haar bloed. 
Vrijdag 4 oktober is zr. C. Schiebaan-Weijland jarig. Br. F. 
Bak en br. W.A. Vogelsang tellen op 8 oktober,  
respectievelijk 10 oktober, een jaartje bij hun leeftijd op. 
Namens de gehele gemeente wensen wij u alle drie een 
feestelijke dag en Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar.  
 

1e collecte 29 september: Werelddiaconaat 
p 1 oktober is het Internationale Ouderendag. 
Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in de 

collecte op zondag 29 september. In Moldavië, het armste 
land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er 
helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, 
is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de 
organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt 

mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en 
komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlĳks ontvangen 
200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrĳwilligers  
en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. 
Met deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor 
ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten. 
 

1e collecte 6 oktober: Kerk en Israël 
e relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor 
de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel 

element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk 
onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het 
gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse 
wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, 
ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. 
In het internetproject ‘De Uitdaging’  Worden christen 
uitgedaagd om lessen te leren in de dialoog met joden en 
de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. 
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LiLieren - Beekbergen 



Jongerenreis: Uitnodiging dankdienst en presentatie 
e zijn weer thuis. Het is nog steeds wennen, het lijkt 
zo kort geleden, maar ook alweer zo lang. We hebben 

een prachtige reis achter de rug, waar we allemaal met volle 
teugen van genoten hebben.  
Onze dankbaarheid voor deze reis willen we graag met u allen 
delen op zondag 13 oktober in de ochtenddienst in 
Beekbergen, waarin we hierbij zullen stil staan.  
Als u het leuk vindt om te horen wat we allemaal hebben 
gedaan en hebben meegemaakt tijdens onze reis naar 
Roemenië, dan bent u na de kerkdienst van harte welkom in 
Het Hoogepad. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt 
gezorgd. U treft gegarandeerd een club enthousiaste mensen 
die graag hun verhalen vertellen en beelden met u wilt delen.  
Graag tot 13 oktober! 
 

Vakantiebijbelfeest 
it jaar is er weer Vakantie Bijbel Feest. Het feest is voor 
alle kinderen van groep 1 t/m 8. Het maakt niks uit of 

je nu wel of niet wat van de Bijbel weet, iedereen is welkom! 
We hebben een super leuk programma klaar liggen! 
Deelname is kosteloos. 
Het thema van het Vakantie Bijbel Feest is ‘SchatRijk!’. Een 
schat kan ook iets zijn wat jou herinnert aan een bijzonder 
moment wat je ooit hebt beleefd.. Dat heeft dan extra veel 
waarde! Ook Bram en Britt zijn dit jaar weer van de partij! Ze 
snappen alleen nog he-le-maal niet hoe een ‘gewone’ steen 
nou een schat kan zijn… Samen met hen gaan we ontdekken 
dat schatten je ook iets kunnen laten zien van God! Doen 
jullie mee op woensdag 23 oktober van 09.15 tot 15.00? 
Het Feest vindt plaats in De Boerderij, Tullekensmolenweg 22, 
Beekbergen. 
 
Aan de hand van het 
thema SchatRijk gaan we 
liedjes zingen, krijgen 
kinderen een toneelstukje 
te zien, horen we een 
Bijbelverhaal, gaan we 
knutselen en hele leuke 
spelletjes/activiteiten 
doen. Ook krijgen de 
kinderen een heerlijke 
lunch. 
Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Als je allergieën 
hebt of er iets anders bijzonders is waar we rekening mee 
kunnen houden dan horen we dat wél graag van te voren via 
famtheunisse@kliksafe.nl of 055- 843 69 71. 
 

HUISKAMER van LIEREN 
p woensdag 2 oktober is het alweer een half jaar 
geleden dat we de deuren van ‘de Huiskamer van 

Lieren’ openden. Iedere woensdagmorgen van 10-12 uur. We 
hebben inmiddels al heel wat mensen mogen ontvangen, 
mensen uit de dorpen, maar ook vakantiegasten die even 
voor een kop koffie en een praatje binnen kwamen. 
Om dit half jaar te vieren willen wij u aansluitend op deze 
morgen een lunch aanbieden. Wellicht ook een mooie 

gelegenheid om met ‘de Huiskamer’ kennis te maken, maar u 
mag ook alleen voor de lunch komen. (vanaf 12 uur) 
Voor de inkopen is het fijn als we weten of u komt.  
U kunt zich uiteraard opgeven tijdens de koffieochtenden 
komende weken, maar u kunt ook even bellen naar Ans 
Fillekes (0612727392) of haar ans@fillekes.com een berichtje 
sturen. Ons adres: Lierderstraat 7 in Lieren. (achter de kerk). 
 

Kerkenraad 
oensdag 9 oktober vergadert de kerkenraad. Omdat 
het Trefpunt die avond bezet is, vindt de vergadering 

plaats in de kerkzaal. In deze vergadering maken wij o.a. 
kennis met de classispredikant ds. Wilbert van Iperen. 
Aanvang 19.30 uur. 

 

Israël zondag 

Het volk dat Gods belofte draagt 
trekt nog steeds door de wereldnacht. 

Het volk dat om Gods vrede vraagt 
gaat ons steeds voor in moed en kracht. 

 
Jeruzalem, het is de stad die heilig is, 

waar wat beloofd is werd vervuld. 
Jeruzalem, stad van gedachtenis, 

waar eens Gods glorie wordt onthuld. 
 

Gods volk, ze dragen woorden van het licht, 
van liefd' en daad, van trouw en vrede. 

Ze zijn Gods liefde, Zijn gezicht, 
en wij mogen in genade met hen mede. 

 
Israël gaat ons in trouw en dienen voor. 

Wij mogen volgen in bescheidenheid. 
Zij droegen 't boek de eeuwen door 

en de Messias heeft voor ons het pad bereid. 
 

Het is de weg die naar Gods liefde loopt. 
Het zijn beloften ons tot heil gegeven. 

Het is Gods volk die met ons hoopt 
op vrede en op eeuwig bij de Heer te leven. 

Gedicht van Diny Beijersbergen-Groot 

Kerknieuws 
eze kerknieuws is voor een periode van twee weken. 
De volgende kerknieuws verschijnt weer wekelijks 

voor het eerst op 13 oktober a.s. Eventuele kopij kan 
worden verstuurd naar apdegraaf@wxs.nl 







 scriba Martien Hertgers 

 
 

 
 
 
 
Ons kerkelijk leven - ook vanaf vrijdagavond de nieuwste Kerknieuws - is via www.pknlieren.nl op het Internet te vinden. 
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