Protestantse Kerk
Lieren — Beekbergen
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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

(verzonden aan 55 personen)

Zondag 27 augustus 2023, 19¢ jaargang, nummer 33

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 27 augustus: 10.00 uur: mevr. A. fer Riet uit Laag Soeren, zangdienst

koster & techniek: Jibbe Hertgers

organist: Willem Kroon

1¢ collecte: diaconie, 2° collecte: kerk

de bloemen gaan naar zr. Voogt van de Arnhemseweg

koffieschenkers: Annemieke Bosch & Tilly Hertog
Zondag 03 september: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, avondmaal

organist: Henk Mulder

koffieschenkers: Ada van Dam & Anja de Graaf

Jarig
andaag, zondag 27 augustus, is br. Wilbrink van
de Voshuizen jarig, en morgen, maandag 28 au-
gustus, is zr. Voogt van de Arnhemseweg jarig. We
wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, een fij-
ne verjaardag, en Gods zegen voor het nieuwe levens-
jaar toe.

Uitnodiging voor meditatie

Voor mij is meditatie ‘stil worden’. Geen nieuwe
informatie of impulsen van het dagelijkse leven,

maar stilte, rust. Stilte om gewoon te ‘zijn’. Aanwezig

in het moment. Die stilte is zeer heilzaam. Heilzaam

en verrijkend voor het lichaam en voor de geest.

Er zijn verschillende vormen van meditatie: stilte
meditatie en geleide meditatie. Bij stilte meditatie zijn
we het grootste deel stil. Als je met mediteren begint,
is dit best moeilijk, want hoe zet je de knop van het
‘bezig zijn’ uit? Vandaar dat een geleide meditatie fijn
1s om mee te beginnen. In een geleide meditatie neem
ik je kort mee aan de hand van gesproken woorden.
Dit kan n.a.v. een bijbeltekst of een ander gekozen on-
derwerp zijn. In een geleide meditatie zit ook altijd
een stilte moment, zo kun je ervaren/voelen, wat de
tekst of inhoud je zegt. Een heel verrijkend proces.
Het geeft je veel inzicht.

Nu wil ik graag eens bij jullie polsen, of er belang-
stelling is om samen te mediteren. Ik kan over medita-
tie nog veel meer schrijven, maar mocht ervoor be-
langstelling zijn, dan organiseer ik een informatie-
/meditatiemoment. Het is de bedoeling om de medita-
tie in de kerkzaal of het Trefpunt te houden. Dit kan,
wat mij betreft, overdag of ’s avonds.

Heb je belangstelling, of wil je meer info, neem
dan gerust even contact via Wilmavanbeek@live.nl of
via het telefoonnummer 06-10968194 met me op.

Wilma van Beek.

Vanuit de gemeente

orige week vrijdag 18 augustus is zr.

Schaafsma van de Wolterbeeklaan in huis
opnieuw gevallen. Hoewel ze niets gebroken
heeft, is ze voor revalidatie in Immendaal opgeno-
men. Een hernieuwde teleurstelling voor haar en
haar man. We wensen haar sterkte en geduld voor
de komende tijd van herstel toe.

&5 Ds. AD. de Graaf.

De Rerknieutws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraafi@wxs.nl op te geven.



