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DE SLEUTEL 
Iets, wat we allemaal kennen, en buitenshuis met ons meedragen, zijn sleutels. We 
weten ook meteen, wat het zijn: sleutels hebben we nodig om deuren, ramen, 
kistjes enz. te openen of op slot te doen. Een gemiddelde sleutelbos heeft vaak een 
hele bos sleutels eraan hangen. Allemaal verschillende, maar in de loop van het 
gebruik ervan weten we al snel genoeg, welke sleutel bij welk slot behoort. En we 
zijn terecht zuinig erop, want als je de sleutelbos kwijtraakt, dan heb je doorgaans 
een hele klus om alles aan sloten weer op te lossen. 
Maar goed, een sleutel is dus het middel om iets voor je te openen of voor anderen 
af te sluiten. Reeds in oude tijden was men al in staat om sloten te maken, die met 
een sleutel open of gesloten konden worden. Uiteraard was dat veel te duur voor 
de gewone man, waardoor je in bijbelse tijden altijd huizen ongestoord in- en 
uitgaan kon (vandaar dat in Luk. 7 de vrouw met haar mirre zomaar het huis van de 
farizeeër ingaan kon). Maar de allerrijksten konden zich het maken van sloten en 
bijpassende sleutels veroorloven. Zo komen we de sleutel reeds in Richt. 3:25 tegen, 
waar dienaren hun moabitische koning Eglon niet ter hulp komen kunnen, omdat zij 
de deuren van zijn kamer niet openen kunnen, en eerst een sleutel ervan vinden 
moesten. Veel bekender nog is het beeld van de Here Jezus in het Nieuwe 
Testament, waar Hij over het Koninkrijk der hemelen spreekt, en in Matth. 16:19 
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zegt Hij in dat verband aan Petrus toe, dat hij de sleutels van het Koninkrijk der 
hemel verkrijgen zal. Daarmee krijgt Petrus de mogelijk om mensen al dan niet 
toegang tot het Koninkrijk der hemel te schenken. Helaas heeft zich daaruit in latere 
eeuwen de rooms-katholieke traditie ontwikkeld, dat zijn opvolgers daarmee de 
macht verkregen om te bepalen, wie er wel en wie niet in de hemel komen, en laten 
zij nu net die opvolgers van Petrus - in de personen van de paus - in eigen gelederen 
hebben, zodat zijzelf bepalen kunnen, wie er wel of niet in de hemel komen. Welke 
wijdverbreide vreselijke gevolgen dat eeuwenlang gehad heeft, daarover zou je een 
heel dik boek schrijven kunnen, dus dat laat ik nu maar verder rusten. 

In dat laatste geval is de sleutel inmiddels al in figuurlijke zin gebruikt. We gebruiken 
het woord sleutel nl. in veel opzichten in figuurlijke zin: de sleutel tot de oplossing 
vinden, je neemt een sleutelpositie in, aan de oplossing sleutelen, en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Maar telkens weer geldt: de kleine sleutel brengt de oplossing 
van een opening naar iets, wat anders voor je gesloten of verborgen blijft. 
Van daaruit bezien mogen we de bijbel ook de sleutel tot het Koninkrijk der 
hemelen noemen. Zoals de sleutel een deur opent, zo kan de bijbel ons de weg naar 
God en Zijn bedoelingen brengen. Het probleem, dat in de loop van de eeuwen 
hieromtrent ontstaan is, is, dat voor velen de bijbel niet meer de sleutel tot het 
Koninkrijk van God bleef, maar min of meer zelf het Koninkrijk der hemelen werd. 
De idee werd dan, dat je, als je je nu maar precies aan de woorden van de bijbel 
hield, je vanzelf in het Koninkrijk van God was. Daardoor werden alle woorden en 
regels in de bijbel letterlijk opgevolgd, met alle ontsporingen vandien. Zo werden in 
de middeleeuwen mensen de dood ingejaagd, omdat ze ondanks de bijbelwoorden 
uit Jozua 10:13 niet meer geloven wilden, dat zon, maan en sterren om onze aarde 
heen draaiden (even een voorbeeld van een inzicht, waarmee vrijwel niemand meer 
moeite heeft, dat het toch echt andersom is). Maar uiteraard zijn er tegelijk veel 
andere, minder onschuldige, voorbeelden te geven. De sleutel werd steeds meer 
een doel op zichzelf, kwam op een mooie plek in een prachtig kastje te hangen, 
zonder nog voor zijn doel van het openen gebruikt te worden. De sleutel is dan niet 
meer de openingsschenker, maar het gaat om de sleutel zelf, waardoor de deur zelf 
intussen gesloten blijft. Gelukkig zijn er de eeuwen door telkens weer lieden 
geweest, die intussen door het sleutelgat van de deur heen durfden te kijken, 
waardoor andere, nieuwe horizonten zichtbaar werden, waarna uiteindelijk de deur 
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toch geopend werd. Soms met de bijbel als sleutel in de hand, soms door andere 
ook passende sleutels te gebruiken. 

Het is goed om de bijbel als de sleutel te blijven zien, die ons de deur opent naar 
wie God voor ons zijn wil, en hoe wij als mensen onderling met elkaar en naar 
anderen toe omgaan kunnen. Als we de sleutel goed op het slot passen, en op de 
juiste manier in de goede richting draaien, dan zullen we in ons geloof de beweging 
bemerken, waardoor zich het Koninkrijk der hemelen opent, en we binnengaan 
kunnen om eraan deel te verkrijgen. En tuurlijk, er zullen vast en wel meer deuren 
met andere sloten en sleutels zijn, die op een andere wijze ook de toegang erheen 
verlenen. Maar wat we daarbovenuit weten mogen: deze bovengeschetste sleutel 
past, en we worden opgeroepen, ja, uitgenodigd om hem goed te gebruiken. Of je 
daadwerkelijk die sleutel omdraaien wilt en opent, dat moet uiteraard een ieder 
uiteindelijk voor zichzelf bepalen! 

KERKDIENSTEN 
07-04 10.00 Ds. J. Lammers 
14-04 10.00 Ds. A.P. de Graaf 
21-04 10.00 Ds. H. Boter 
28-04 10.00 Ds. N. Mos 

MARKEN-HAVEN 
06-04 Dhr. H. Ekenhorst 
20-04 Mw. A.G. Ibelings-van Rootselaar 
 
COLLECTEROOSTER 
07-04 1e Zending   2e Kerk 
14-04 1e Zending   2e Kerk 
21-04 1e  Zending   2e Kerk 
28-04 1e  Missionair werk  2e Kerk 
 

GEFELICITEERD   
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9-4 Mevr. E.J. Wilbrink-Lammers  
Voshuizen 5 7364BP LIEREN  

12-4 Dhr. J.A. Leene  
Hulleweg 33 7361GG BEEKBERGEN  

22-4 Dhr. J. Modderkolk  
Tullekensmolenweg 112 7364BC LIEREN  

25-4 Mevr. M. Hertog-van der Pol  
Molenakker 10 7364BM LIEREN  

25-4 Mevr. T. van de Schoor - Klinkenberg  
Hoge Bergweg 23 7361GS BEEKBERGEN  

26-4 Mevr. L. van Egmond-Laseur  
Van Koningsveldstraat 31 7425SN DEVENTER  

27-4 Dhr. C. Bogerman  
Koningspage 41 7361ZS BEEKBERGEN  

1-5 Mevr. J. Hofman-de Ruig  
Loenenseweg 39 23 7361GB BEEKBERGEN  

1-5 Mevr. A.M.M.M. Bosch-Dam  
Molenakker 7 7364BN LIEREN  

2-5 Dhr. M. Roseboom  
Molenakker 20 7364BN LIEREN  

 

VANUIT DE GEMEENTE 
De behandelingen van zr. Wilbrink van de Dorpstraat in het academisch ziekenhuis 
van Utrecht zijn met goed resultaat afgesloten. 

Na enkele vallen in huis is br. Wikkerink van de Lierderstraat voor revalidatie in 
Randerode opgenomen. 

GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP 
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Doordat diverse kringleden in maart die morgen uiteindelijk niet konden, hebben we 
besloten om de laatste keer van dit seizoen naar april te verzetten. Op 
woensdagmorgen 17 april komen we daardoor als gezamenlijke gespreksgroep met 
de gemeente van Hoenderloo voor de laatste keer dit seizoen bijeen. Het is hier in 
Lieren, en we gaan met elkaar in gesprek over de regel om vader en moeder te eren. 
De aanvangstijd is om 10.00 uur, en we eindigen rond 11.30 uur. 

COLLECTEN   
   

4-feb Werelddiaconaat 124,35 Kerk 72,65 
11-feb Noodhulp 130,90 kerk 91,90 
18-feb Binnenlands diaconaat 91,55 Kerk 37,80 
25-feb Missionair werk 110,55 Kerk 84,25 

     

COLLECTEDOELEN 

Zondag 7 april – Diaconiecollecte Kerk in Actie Rwanda Kinderboeken 

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda In Rwanda zijn weinig 
kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen 
voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De stripverhalen 
gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema's zoals gezondheid, 
voeding, christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het 
oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en 
kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men 
nooit meer een genocide wil meemaken. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe 
boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe 
onderwerpen. Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je de 
verspreiding van leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. 

 

 

Zondag 14 april – Diaconiecollecte Zending van Kerk in Actie Rwanda 
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Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening Veel daders van de genocide in 
Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerk en organiseren 
‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en wer leren 
samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de 
genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. 
Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan 
die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de 
hoopvolle toekomst van Rwanda. Via het programma Zending van Kerk in 
Actie steun je de Rwandese kerken om jongeren en getraumatiseerde 
mensen een steun in de rug te geven. Geef in de collecte. 

Zondag 21 april – Diaconiecollecte eigen werk van de diaconie. 

Zondag 28 april – Diaconiecollecte eigen werk van de diaconie. 

 

SAMENSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Sinds enkele weken is de samenstelling van het College van Kerkrentmeesters 
veranderd. Blij zijn we met de komst van Cor Hania als kerkmeester. Hij en Jacques 
Brink zijn vanaf nu samen verantwoordelijk voor ons kerkgebouw, het Trefpunt en 
de pastorie. De taken gaan ze onderling verdelen. Waar Jacques nog een fulltime 
baan heeft, beschikt Cor als ‘pensionado’ over iets meer tijd om kleine klusjes in de 
kerk direct op te lossen. Cor welkom in ons team! 

Anke ter Riet 
voorzitter CvK 
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In januari is de actie Kerkbalans in onze 
gemeente gehouden. Het resultaat is wel  
tijdens de kerkdienst meegedeeld, maar het is 
wel zo netjes om dat ook in Ons Kerkblad te 
vermelden. De actie is voor onze kerk een 
succes geweest. U heeft ruimhartig uw 

bijdragen toegezegd, hierdoor is het resultaat nagenoeg net zo hoog als vorig 
jaar. Een resultaat waar we als College van Kerkrentmeesters heel erg blij 
mee zijn. Wij willen u dan ook heel hartelijk danken voor uw toezegging. 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan en ook blijven geven aan 
anderen.  
Natuurlijk bedanken we graag de leden van de kerkenraad die op pad zijn 
geweest om de enveloppen weg te brengen, ze weer bij de gemeenteleden 
op te halen en vervolgens de enveloppen op de telochtend bij de kerk in te 
leveren. Jibbe Hertgers heel hartelijk dank voor de organisatie, het was tot in 
de puntjes verzorgd! Jij, Jaap Hertgers en Dirk Kamminga ook dank-je-wel 
voor jullie inzet op de telochtend.  
Met een dankbare groet, 
Anke ter Riet 
ouderling-kerkrentmeester 
 

GEMEENTEZONDAG 5 MEI 2024 

Noteert u alvast deze datum in uw agenda. We komen na de eredienst om 
11.00 uur bij elkaar in het Trefpunt onder het genot van een kop koffie/thee 
en iets lekkers. Wij leggen dan de jaarstukken 2023 van de Kerk en Diaconie 
aan u voor. Ook praten wij u bij over de stand van zaken met betrekking tot 
de wijzigingen van het bestemmingsplan van de pastorie en de weide. Tot 
slot kunt u met al uw vragen aan ons terecht in de Rondvraag. We hopen de 
bijeenkomst uiterlijk 12.30 uur af te sluiten. 

De Kerkenraad. 
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IN GESPREK APELDOORN 

Op zaterdag 20 april organiseert 'In Gesprek Apeldoorn' een koffiemoment 
voor iedereen die te maken heeft met chronische lichamelijke klachten. 
Heb je hier zelf mee te maken of ben je betrokken bij iemand die chronisch 
lichamelijk ziek is?  

Weet je tussen 10:30 en 12:00 uur van harte welkom in de Victorkerk 
(Jachtlaan 187, Apeldoorn) om ervaringen te delen of gewoon even gezellig 
een praatje te maken. Koffie en thee staat klaar en jong en oud is van harte 
welkom!  

Vragen? Mail of app naar ingesprekapeldoorn@gmail.com of 0645399030 
(Marieke). 

>SCHUURVERKOOP<  
 
Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 
tel. 06-30082135 mailadres: deschuurlieren@gmail.com 
De schuur is geopend op donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
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BUITENMUSEUM BEEKBERGEN 
 
Het Buitenmuseum bestaat uit vlaggen met 
foto’s aan lantaarnpalen.  
Op iedere vlag staat een foto met een QR-code 
die verwijst naar een plaatselijk verhaal uit de 2e Wereldoorlog om door te 
geven aan de huidige generatie: ‘Opdat wij niet vergeten’. 
Hoe het een verzetsstrijder verging; hoe een fabrieksdirecteur wreed aan zijn 
einde kwam; hoe een jongeman van 20 tewerkgesteld werd in Duitsland en 
ernstig verzwakt weer thuis probeerde te komen…. het geeft een duidelijk 
beeld van die tijd. 
De vlaggen zijn te zien van 13 april t/m 10 mei in het centrum van 
Beekbergen. 
 
Meer informatie leest u op www.4en5meibeekbergen.nl 

 
 
 

HERDENKEN IN BEEKBERGEN. 

 
Programma 4 Mei 
U bent op 4 mei om 19.00 uur van harte welkom bij de bijeenkomst in de NH 
Kerk, aansluitend voor de Stille Tocht en de plechtigheid om 20.00 uur met 
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kranslegging bij het oorlogsmonument in het Teixeira de Mattospark aan de 
Loenenseweg. 
Dit jaar wordt in aanwezigheid van locoburgemeester van de gemeente 
Apeldoorn. De 4 mei- lezing wordt gedaan door Joop Onnekink en spreekt 
dominee Sjoerd Muller. Ons-Koor zingt o.a. Sound of Silence en Rollercoaster 
en in het park speelt Harmonieorkest PJB passende muziek. Na afloop is er 
een kopje koffie en thee.  
De bijeenkomst is ook live te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Programma 4 mei: 
18.30 uur: Kerk open 
19.00 uur: Bijeenkomst 
19.40 uur: Vertrek Stille Tocht 
19.58 uur: Taptoe-signaal 
20.00 uur: 2 minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus vers 1 en 6 
20.05 uur: Plechtigheid met kranslegging en defilé 
Bloemen worden aangereikt door Scouting Petrus & Paulus Donders uit 
Apeldoorn. 
 
Programma 5 Mei 
De dag begint met het binnenbrengen van het Bevrijdingsvuur vanuit 
Wageningen naar de gemeente Apeldoorn. Lopers uit Beekbergen doen dat 
al voor de 49e keer en zijn daarmee landelijk de langst deelnemende 
loopgroep en Apeldoorn!  
De 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums begeleiden de lopers vanaf 
de Smittenberg via de Dorpstraat naar het oorlogsmonument aan de 
Loenenseweg. Zij worden gevolgd door jeugd, historische voertuigen en 
belangstellenden. 
Tijdens de feestelijke ceremonie, met een toespraak door de burgemeester 
van Apeldoorn Ton Heerts, wordt het Bevrijdingsvuur dit jaar ontstoken door 
.... 
Programma 5 mei: 
11.45 uur: Welkom in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg 
11.40 uur: Vertrek Bevrijdingsvuur vanaf de Smittenberg 
12.00 uur: Feestelijke ceremonie 
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Na afloop is er een kopje koffie en thee. 

BOEKENMARKT HELDRINGKERK HOENDERLOO 

 
Boekenliefhebbers opgelet! Op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei a.s. wordt er, 
van 10:00 tot 15:00 uur, in de Heldringkerk een boekenmarkt gehouden. 
Keuze genoeg want er is een groot assortiment aan boeken. Zin om tussen 
het snuffelen tussen de boeken even een kopje koffie of thee te drinken. Ook 
dat kan. Vrijwilligers helpen je graag in de consistorie. Zomaar daar even 
gaan zitten om gezellig met anderen te kletsen kan natuurlijk 
ook.                                                                      
De opbrengst van de boekenmarkt is volledig bestemd voor restauraties en 
onderhoud van de in 1858 gebouwde Heldringkerk.  

HET PROJECT WALK OF LIFE KOMT NAAR APELDOORN 
De VPRO Tegenlicht Meetup 055 “Verbindende Verhalen” 
van 24 januari jl. bij theater en congrescentrum Orpheus in 
Apeldoorn is voor Zwanine Siedenburg de aanzet geweest 
om het project Walk of Life ook in Apeldoorn te starten. 

Zwanine Siedenburg gaf daar een presentatie over de 
Stichting Walk of Life. Deze stichting schrijft en bewaart 
levensverhalen van mensen zonder netwerk. Deze 
Amsterdamse geestelijk verzorger Zwanine Siedenburg 
tekent samen met een groep vrijwilligers verhalen op van 
deze mensen. Deze verhalen worden opgenomen in een 
database. Zo kunnen ook zij na overlijden een persoonlijke toespraak krijgen. De 
inspirerende presentatie die avond werd het startsein voor een nieuwe afdeling van 
de Stichting Walk of Life. Hiervoor zoekt zij nog meer vrijwilligers. Als u 
belangstelling heeft kunt op 18 april 2024 om 20.00 uur naar inloophuis de Herberg 
komen, Deventerstraat 40 in Apeldoorn.Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met : Zwanine Siedenburg     06-54254604 Mailadres: 
zwanine.siedenburg@walkoflife.nu 

Website: https://walkoflife.nu/ 
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WILLEM HENDRIK ZWART HAL 

“Lente Samenzang” 
 met 

Ad Huetink (orgel) 
Zat. 13 april om 20.00  uur 

 
 
Heerlijk samen zingen tijdens de “Lente Samenzang” in de Willem Hendrik 
Zwart Hal op zat. 13 april a.s. om 20.00 uur. Ad Huetink verzorgt het 
orgelspel.   
 

Er is een prachtig Lente 
Muziek programma voor u 
samengesteld. U kunt 
genieten van orgelspel en 
begeleiding bij het zingen van 
de u zo bekende liederen.  

De Samenzang en de klanken 
van het Monarke orgel vormen samen een prachtig muzikaal geheel.  

Op het programma staan o.a. de volgende orgelwerken: Mijn gebed, 
Andante religioso en Allegro uit Sonate 4, Grand Choeur alla Händel en Komt 
als kinderen van het licht.  

Reserveren is gewenst: T0572-371838 / E: adhuetink@gmail.com of via de 
website:  www.huetink-royalmusic.nl.   
De entree bedraagt Euro 10,00 p.p. incl. koffie/thee en een koek en hapje en 
drankje na afloop.  
Adres: Grensweg 17 Lemelerveld. Actuele informatie vindt u op onze 
website.  
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Volgend Kerkblad verschijnt 3 mei 

Kopij inleveren t/m zaterdag 27 april 
voor de maand mei 

Digitale kopij s.v.p. aanleveren als Word bestand. 
Predikant:   Ds. A.P. de Graaf 
   Lierderstraat 9, 7364 BH Lieren 
   Telefoon: 055-5061388 
   Email: apdegraaf@wxs.nl 
Redactie:  Wilma Boot-Diks 

Veldbrugweg 33, 7364 AG Lieren 
Telefoon: 06-28875895 
Email: kerkblad@pknlieren.nl 

Website: www.pknlieren.nl  
 

Bankrekeningnummers:  
Prot. Gem Lieren-Beekbergen                          NL12RABO0306000016 
Diaconie Prot. Gem Lieren-Beekbergen:  NL05RABO0306001888 
 

 
 

 

 

 


