
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 67 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 12 mei 2024, 20e jaargang, nummer 19 
 

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren: 
 

Zondag 12 mei: 10.00 uur: ds. J. Kappers uit Apeldoorn 

kosteres & techniek: Anke ter Riet 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: binnenlands diaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Wilbrink van de Libellestraat 
koffieschenkers: Cees & Elly Bogerman 

Zondag 19 mei: 10.00 uur: ds. C. Baas uit Apeldoorn, Pinksteren 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: Ada van Dam & Femmy Hoets 

 

Jarig 
omende woensdag 22 mei is zr. van ’t Landt van 
de Koningspage jarig, en komende zaterdag 25 

mei is zr. Hoets van het Kanaal zuid jarig. We willen 
als gemeente u hiermee van harte feliciteren, en wen-
sen u, samen met allen, die u dierbaar zijn, een feeste-
lijke dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toe. 
 

Feest en geen feest 
et is 17 april, dat ik dit schrijf. Vanmorgen had-
den we een feestje in de koude regen bij ’t Sluis-

je. Door het handelen van 2 jongens met lef is in 1945 
bij het veroveren en bevrijden van Apeldoorn de stad 
niet door de Canadese artillerie beschoten en gebom-
bardeerd; de Duitse bezetting was reeds vertrokken, 
richting Harderwijk. Jaarlijks wordt in weer en wind 
herdacht en gevierd, dat hier iets niet gebeurde. Een 
monumentje voor jongens met lef, die dat niet met 
hun leven betaald hebben.  

Hoe anders elders. De data van 4 en 5 mei herden-
ken, gedenken en vieren we. Maar ook toen en in al 
de jaren daarna is in veel gezinnen het vieren altijd 
met een droef randje geweest; of was er in hun bele-
venis niets te vieren, was de bevrijding weliswaar een 
feit, maar toch ook zwart gekleurd, gezien de gaten, 
die er gevallen waren. Zo velen nog vermist, en er 
was ook grote onzekerheid over het lot van familie in 

Indië; van de jappenkampen in Indië wist men bij de 
bevrijding van Nederland nog hoegenaamd niets. Wat 
wist men van de slag in de Javazee, wat wist men van 
de Birmaspoorweg, en de kampen en dwangarbeid in 
Japan? Dat kwam allemaal pas later. Wie waren daar 
omgekomen, en wie zou het jappenkamp na de bevrij-
ding van Indië in augustus 1945 alsnog door uitput-
ting en het opgelopen hongeroedeem en de daarop 
volgende bersiapperiode niet overleven? Men kwam 
hier pas later druppelsgewijs en vol ongeloof daarach-
ter. De jongere broer van mijn moeder was commissa-
ris van politie in Bandung, was getrouwd, en ze had-
den een zoontje, geboren in 1940. In 1942 door de Ja-
panners krijgsgevangene gemaakt, in de tinmijnen van 
Banka tewerkgesteld, en daar omgekomen. Dat hoor-
den we later pas. Mijn tante kwam naar Nederland 
met haar zoontje, ze logeerden kort na terugkomst bij 
ons in De Krim. Zij weduwe, hij zonder vader. Daar-
over werd met ons, de andere kinderen in huis niet ge-
sproken. Het joch was 2 jaar ouder dan ik, maar moest 
bij de WC altijd geholpen en verschoond worden. Wist 
ik veel, hij had nog steeds dysenterie. Er was verdriet 
om het verlies, maar dat werd niet getoond of bespro-
ken, naar mijn idee. Hier ging het dan om één per-
soon, die een gat achterliet. Eén van de miljoenen. 

Na de bevrijding verliet een catechisant van mijn 
vader zijn onderduikadres, en ging eindelijk op de 
fiets weer naar zijn meisje. Hij werd onderweg door 
een gefrustreerde dronken Duitse soldaat doodgescho-
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ten. Nog eens: bevrijdingsdag met een rouwrandje. 
Onlangs las ik een opsomming van op Nederlands 
grondgebied neergekomen geallieerde bombardemen-
ten, vergissingen, fouten. Nijmegen, Huissen, Den 
Haag-Bezuidenhout, Westkapelle (bewuste dijkdoor-
braak), Amsterdam-Noord, Breda-Ginneken en ... 
Honderden zijn daarbij omgekomen. Soms op de dag 
van de bevrijding nog. 

Tot op vandaag is de dag van de bevrijding in veel 
families een dag met een verdrietig randje. Hele fami-
lies kwamen helemaal niet meer terug; hun huizen 
waren inmiddels leeggeroofd, en door anderen bezet. 
‘Stolpersteine’ herinneren daaraan. 

Afgezien van Gaza en van Israël denk ik ook aan 
de gezinnen in Oekraïne en in Rusland, en dan speelt 
de Schläger van Marlene Dietrich mij door het hoofd: 
 

Sag mir, wo die Blumen sind. 
Was ist geschehen? 
Sag mir, wo die Männer sind. 
Zogen fort, der Krieg beginnt. 
Was ist geschehen? 
Wann wird man je verstehen? 
Sag, wo die Soldaten sind. 
Über Gräber weht der Wind. 
Was ist geschehen? 
Wann wird man je verstehen? 
Wann wird man je verstehen? 

 

Met wat elders in de wereld, zo dichtbij, gebeurt, 
krijgen onze herdenkingen en vieringen in april, mei 
en augustus opeens zoveel meer diepte, hoop ik. 
Schoolklassen zijn bij de herdenkingen en bij de mo-
numenten betrokken, wat is hun toekomst? Leg het 
aan de man in het Kremlin voor! Zo op deze dag een 
paar kanttekeningen bij ’t Sluisje, en bij 4 en 5 mei 
2024. 

Anne Schiebaan, 17 april 2024. 
 

De 1e collecte van vandaag 
oe kun je als diaconie voor mensen in je buurt, die in 
kwetsbare omstandigheden leven, iets doen? Hoe kun 

je voor kinderen, die in armoede opgroeien, en nauwelijks 
perspectief op een betere toekomst hebben, iets betekenen?  

KerkinActie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Ne-
derland om in hun omgeving van betekenis te zijn. Een 
mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale 
initiatief heeft 2 locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewo-
ners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen, wat 
hen bezighoudt, en zich te ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is 
iedereen welkom, en liefdevolle aandacht voor elkaar staat 
voorop.  

 
Gezamenlijk kerkenraadsvergadering 

omende donderdagavond 16 mei komt onze kerkenraad 
weer met de kerkenraad van de gemeente van Hoenderloo 

gezamenlijk bijeen. Het afgelopen ½ jaar zijn er diverse ont-
moetingen van de diverse ambtsdragers van de beide gemeenten 

samen geweest. We gaan beluisteren, hoe dat geweest is, en gaan 
vervolgens in gesprek over de weg, die we 
verder vervolgen gaan. We komen deze keer 
in de kerk in Hoenderloo bijeen, en beginnen 
om 19.30 uur. 

 

Diaconie uitje zaterdag 1 juni 
ok dit jaar heeft de diaconie zijn best gedaan om een 
gezellig en interessant uitje te organiseren. We kiezen 

voor een stadsbezoek aan de oude Hanzestad Doesburg. 
Deze stad aan de IJssel heeft een rijke historie, waarvan 
veel bewaard gebleven is. We starten de middag om 13.00 
uur bij het Trefpunt of bij zonnig weer in de tuin van Rina 
Hoiting. Daarna gaan we met een gepast aantal auto’s naar 
een ruime parkeerplaats (vrij parkeren) op loopafstand van 
het centrum. Het oude centrum is compact, en in onze ogen 
voor een stadswandeling met een ervaren gids geschikt. 
Omdat onze groep voor het grootste deel uit senioren be-
staan zal, houdt de gids met de samenstelling van de groep 
volop rekening. De wandeling duurt ± 1 uur, we blijven in 
het centrum, waar voldoende ruimte voor een rustpauze is, 
zodat iedereen voldoende gelegenheid krijgt om hieraan 
mee te doen. Mocht u met de stadswandeling (bijvoorbeeld 
in verband met lichamelijke beperkingen) liever niet mee-
gaan, dan is er in Doesburg voldoende gelegenheid om de-
ze tijd anders te besteden.  

We beginnen in Doesburg met de stadswandeling, aan-
vullend brengen we een bezoek aan het museum Doesburg-
se Mosterd en azijn fabriek. Mogelijk krijgen we daar een 
antwoord op de vraag, waar Abraham de mosterd haalde, 
maar in ieder geval krijgen we een uitgebreide uitleg over 
de geschiedenis van mosterd en azijn en een inspirerende 
demonstratie van de fabricage. Tot slot willen we in een 
gezellige eetgelegenheid natuurlijk ook de Doesburgse 
mosterd proeven. 

Het uitje begint om 13:00 uur bij het Trefpunt of bij Ri-
na. Rond 18.00 uur verwachten we in LierenBeekbergen 
weer terug te zijn.  

Doesburg is erg in trek bij toeristen, zeker op zaterda-
gen. Het is daarom voor ons belangrijk, dat u zich zo spoe-
dig mogelijk aanmeldt. Dit kan via de intekenlijst, die bij 
de ingang van de kerk ligt, per e-mail, of telefonisch bij 
Joop Logtenberg: jlogtenberg1944@kpnmail.nl of 055-
7852923. Geeft u hierbij ook aan, of u aan de stadswande-
ling wilt meedoen. De eigen bijdrage van deze middag be-
draagt €15,- per persoon. Mogen we weer op u rekenen om 
samen een gezellig uitje ervan te maken? 

 

Vanuit de gemeente 
fgelopen maandag 06 mei overleed op de leeftijd van 
90 jaar br. Gert Wikkerink. Na een val in huis een 

aantal weken geleden was hij in Randerode opgenomen, 
waar de enorme pijn uiteindelijk teveel van zijn krachten 
vroeg. 

Morgenmiddag, maandagmiddag 13 mei, om 14.00 uur 
is hier in de kerk zijn afscheidsdienst. We wensen zijn kin-
deren en kleinkinderen  troost en kracht toe om dit verlies 
een plek in hun verdere leven te geven. 

 
 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven. 
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