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HEMELVAARTSDAG 

We kennen 4 grote christelijke feesten: Kerst, Pasen, Hemelvaart & 
Pinksteren. Maar t.a.v. deze feesten hebben we een bijzonder onderscheid: 
we spreken over het Kerst-feest, Paas-feest, Pinker-feest, maar tot slot over 
Hemelvaarts-dag. Waar 3 van de 4 feesten daadwerkelijk het woord ‘feest’ in 
zich meedragen, daar gebruiken we feitelijk nooit het woord 
Hemelvaartsfeest. Dat laatste feest benoemen we slechts als een dag. Hoe is 
dat zo gekomen, en is het terecht om het gebeuren van de Hemelvaart geen 
feest te noemen? 
Eerst maar eens de vraag, waarom we het feest van de Hemelvaart van de 
Here Jezus op een donderdag vieren? Dat is uiteraard in de loop van de tijd 
ontstaan. In de tijd van de vroege kerk van de 1e eeuwen, toen de christelijke 
feesten langzaamaan een vaste plek op de kerkelijke jaarkalender verkregen. 
Daarbij nam men het verhaal van de Hemelvaart van de Here Jezus uit Hand. 
1 als leidraad. Daar staat nl. in vers 3 te lezen ‘Na Zijn lijden en dood heeft Hij 
hun herhaaldelijk bewezen, dat Hij leefde; gedurende 40 dagen is Hij in hun 
midden verschenen, en sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God’, en 
aangezien in vers 9 over Zijn Hemelvaart gesproken werd, was de latere 
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conclusie helder: je moet 40 dagen na het Paasfeest rekenen, en dan kom je 
op een donderdag uit. 

Maar helaas, zo gemakkelijk is het niet. Want we houden doorgaans Hand. 1 
als het verhaal van de Hemelvaart van de Here Jezus aan, maar Zijn 
Hemelvaart wordt ook in het evangelie van Lucas beschreven. Helemaal aan 
het einde, in 24:50-51 staat ‘Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. 
Daar hief Hij Zijn Handen op. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen, 
zegende hen, en werd in de hemel opgenomen’. Probleem bij Lukas in zijn 
evangelie echter is, dat het in de directe dagen na de opwekking van de Heer 
uit de dood was, dus direct aansluitend op het Paasfeest. Dat doet de 40 
dagen uit het boek van de Handelingen in een ander licht bezien. Want het 
getal 40 is in de bijbel het getal van de volheid. Het getal 40 is veeleer een 
symbolisch getal, dat de volheid, het complete, de afronding inhoudt. In 
Hand. 1 wordt dus feitelijk bedoeld, dat de Here Jezus in voldoende mate, 
genoeg, in hun midden verschenen was om tot besef te komen, dat Gods 
nieuwe weg werkelijkheid geworden was. Maar niemand heeft dat precies 
als een optelsom in zijn agenda bijgehouden, hoelang die periode geweest is. 
Het is een symbolisch getal, zoals wij die ook in uitdrukkingen gebruiken. Als 
je tot iemand zegt, dat je iets ‘wel 100x verteld’ hebt, dan is er niemand, die 
op de idee komt om het aantal keren van het vertellen eens als een 
optelsom in een agenda bij te houden. Die 100x is dan ook het symbolische 
getal van de volheid: het is je nu in voldoende mate, genoeg, verteld om het 
te weten. 
Wat nu achteraf jammer te noemen is, is, dat later in de loop van de 
kerkgeschiedenis, toen de christelijke feesten hun vaste plek op de kerkelijke 
jaarskalender verkregen, men letterlijk de 40 dagen uit Hand. is gaan 
hanteren. Waardoor het feest van de Hemelvaart zijn vaste plek op de 
donderdag verkregen heeft. Op zich zou dat niet erg zijn, maar voor heel veel 
kerkleden gold en geldt de gouden regel: op de zondag ga je naar de kerk, en 
de overige dagen niet. Weliswaar wisselen de dagen van het Kerstfeest ook 
jaarlijks, maar vanwege de sfeer van de donkere en koude dagen ligt de 
beleving daarvan anders. Maar als de donderdag van Hemelvaart 
aangebroken is, dan is het inmiddels volop lente, met daardoor vaak prachtig 



3 

weer. Dat die Hemelvaartsdag een vrije dag was, was in vroegere tijden een 
zegening, want lange tijd geleden hadden we een zesdaagse werkweek, en 
was de zaterdag voor velen ook geen vrije dag. Zo kon deze gave van de vrije 
dag van de Hemelvaartsdonderdag gebruikt worden om de natuur in te gaan. 
Zo vroeg mogelijk liefst (waar het gebruik van het dauwtrappen vandaan 
gekomen is). Om toch een binding met het kerkelijk feest te houden, gingen 
veel kerken samenkomsten van jongens- en meisjesverenigingen houden, 
waar nog wel eens mooie relaties ontstaan konden. Een prima dag, want 
uiteraard gebruikte je daarvoor geen zondag - dat was de rustdag - en zoveel 
andere nationale vrije dagen doordeweeks waren er jaarlijks niet. En zo 
evolueerde als vanzelf de dag van het Hemelvaarsfeest tot een vrije dag van 
erop uittrekken. En tsja, dan kun je beter van Hemelvaarts-dag spreken dan 
dat je het tot zo’n beladen feest maakt. 

Daarmee komt de vervolgvraag terug: is het dan ook terecht om het feest 
van Hemelvaart geen feest te noemen? Dat raakt aan het punt, welke 
waarde dit feest kerkelijk bezien heeft. In dat kader is er helaas veel te 
laatdunkend over het feest gedaan. Want de Hemelvaart van de Here Jezus 
is niet slechts een bizar verdwijnen uit deze wereld. Integendeel, het is een 
onmisbare schakel in ons christelijk geloof. Wezenlijk onmisbaar! Want 
zonder het feest van de Hemelvaart van de Here Jezus zou de volgende 
geloofsidee ontstaan kunnen: de Here Jezus is met Pasen weliswaar uit de 
dood opgewekt, maar een tijdje later - bijv. net als Lazarus - wel weer een 
keer ergens op de aarde gestorven. In dat geval echter is Hij dan nog steeds 
niet met de hemelse Vader verbonden. Het feest van de Hemelvaart nu 
onderstreept, dat op een gegeven moment de Heer de aarde verlaten heeft 
om bij God de Vader te zijn. En van daaruit heeft Hij de Heilige Geest als 
Plaatsvervanger sturen kunnen. Zo is het feest van de Hemelvaart een 
scharnier tussen de beide feesten van Pasen & Pinksteren. Haal je het 
Hemelvaartsfeest ertussenuit, dan mist er een wezenlijk puzzelstuk in het 
christelijk geloof! 
Om die reden zou het feest van de Hemelvaart van de Here Jezus feitelijk 
een grote feestdag in ons christelijk geloof moeten zijn. Maar helaas, de 
ontwikkeling in de kerkgeschiedenis en de maatschappelijke cultuur van 
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hierboven heeft het feest een andere weg doen inslaan, zodat het tot een 
tweederangs feest in ons christelijk geloof geworden is. We hadden beter 
eraan gedaan, als we het feest van de Hemelvaart naar een zondag, bijv. de 
zondag ervoor, verlegd hadden. Dat is in de loop van de tijd helaas niet 
gebeurd. Het is niet anders. Maar desondanks blijven we de hoop behouden, 
dat we daardoor de wezenlijke betekenis van dit geloofselement achter deze 
feestdag in ons geloof niet kwijt raken. Een gedachtegoed om met 
Hemelvaartsdag eens over na te denken. 

KERKDIENSTEN 
05-05 10.00 Ds. A.P. de Graaf 
09-05 10.00 Ds. A.J. Molenaar (Hemelvaartsdag) 
12-05 10.00 Ds. J. Kappers 
19-05 10.00 Ds. C. Baas 
26-05 10.00 Ds. A.P. de Graaf (HA) 

MARKEN-HAVEN 
11-05 Pastor R. Vermeltfoort 
25-05 Mw. M. Brussel 
 
COLLECTEROOSTER 
05-05 1e Zending   2e Kerk 
12-05 1e Zending   2e Kerk 
19-05 1e  Zending   2e Kerk 
26-05 1e  Missionair werk  2e Kerk 
 

GEFELICITEERD   
6-5 Dhr. H.J. Mulder  

Het Kasteel 6 7325PM APELDOORN  

13-5 Dhr. J.A. Kok  
Libellestraat 42 7361BK BEEKBERGEN  
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22-5 Mevr. G. van 't Landt-Oelen  
Koningspage 43 7361ZS BEEKBERGEN  

25-5 Mevr. F. Hoets-de Vos  
Kanaal Zuid 442 7364CB LIEREN  

29-5 Dhr. G. Vriezekolk  
Koningspage 7 D 7361ZR BEEKBERGEN  

4-6 Dhr. G.B. Wikkerink  
Lierderstraat 4 B 7364BH LIEREN 

VANUIT DE GEMEENTE 

 
Op donderdag 04 april overleed zr. van Gelder van de Ds. van Krevelenweg 
op de leeftijd van 91 jaar. 

 

COLLECTEN   
   

3-mrt Zending (opleiding predikanten) 164,45 Kerk 102,45 
10-mrt Zending (Indonesië)  99,75 kerk 85,60 
17-mrt Zending (Stichting Ora) 136,35 Kerk 72,15 
24-mrt Missionair werk 122,55 Kerk 87,30 

28-31 mrt Kinderen in de knel 238,10 Kerk 137,40 
Gift diaconie € 100    

 

 

COLLECTEDOELEN 
Zondag 5 mei - Collecte Noodhulp Steun voor inwoners en ontheemden in 
Oekraïne 
Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne Verwoeste huizen, een ontwrichte 
infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in 
Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. 
Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die 
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ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra 
geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, 
delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij 
traumaverwerking. Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je 
inwoners en ontheemden in Oekraïne. Geef in de collecte. 

Zondag 12 mei -Collecte Kerk in Actie 2024 - Binnenlands diaconaat (Nederland, 
diaconale presentie) Kerk-zijn met en voor elkaar 

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare 
omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in 
armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst?  
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis 
te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit 
diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen 
er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. 
In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.  
 
Zondag 19 mei - !e Pinksterdag Collecte Kerk in Actie 2024 - Zending (Bangladesh, 
Pinksteren) 
Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh In Bangladesh vormen 
christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te 
blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. 
Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, 
leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in 
geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. Via het 
programma Zending van Kerk in Actie steun je kleine dorpskerken in Bangladesh om 
een vitale gemeente te blijven. 
 
Zondag 26 mei - Collecte Protestantse Kerk 2024 - Missionair werk (Nederland, 
zinzoekers) 
Online platform voor zinzoekers Op social media, waar jongeren veel tijd aan 
besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende 
video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op social 
media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social 
media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het 
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geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move 
Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt. Via het programma 
Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het 
hele land én online 

FEEST EN GEEN FEEST. 

Vandaag is het 17 april dat ik dit schrijf. Vanmorgen hadden we een feestje in 
de koude regen bij ’t Sluisje. Door het handelen van twee jongens met lef is 
in ’45 bij het veroveren en bevrijden van Apeldoorn de stad niet door de 
Canadese artillerie beschoten en gebombardeerd; de Duitse bezetting was 
reeds vertrokken, richting Harderwijk. Jaarlijks wordt in weer en wind 
herdacht en gevierd dat hier iets niet gebeurde. Een monumentje voor 
jongens met lef, die dat niet met hun leven betaald hebben.  
Hoe anders elders.  Straks is het weer 4 en 5 mei. Data van herdenken, 
gedenken en vieren. Maar ook toen en in al de jaren daarna is in veel 
gezinnen het vieren altijd met een droef randje geweest of was er in hun 
belevenis niets te vieren, was de bevrijding weliswaar een feit, maar toch 
ook zwart gekleurd, gezien de gaten, die er gevallen waren. Zo velen nog 
vermist en was er ook grote onzekerheid over het lot van familie in Indië; van 
de jappenkampen in Indië wist men bij de bevrijding van Nederland nog 
hoegenaamd niets. Wat wist men van de slag in de Javazee, wat wist men 
van de Birmaspoorweg, en de kampen en dwangarbeid in Japan? Dat kwam 
allemaal pas later. Wie waren daar omgekomen en wie zou het jappenkamp 
na de bevrijding van Indië in augustus ’45 alsnog niet overleven door 
uitputting en het opgelopen hongeroedeem en de daaropvolgende 
bersiapperiode? Daar kwam men hier pas later druppelsgewijs en vol 
ongeloof achter. De jongere broer van mijn moeder was commissaris van 
politie in Bandung, was getrouwd en ze hadden een zoontje, geboren in ’40. 
Hij was bovendien res. 1-ste lt. In ’42 door de Japanners krijgsgevangene 
gemaakt, tewerkgesteld in de tinmijnen van Banka en daar omgekomen. 
Hoorden we later pas. Mijn tante kwam naar Nederland met haar zoontje, ze 
logeerden kort na terugkomst bij ons in De Krim. Zij weduwe, hij zonder 
vader. Daar werd niet over gesproken met ons, de andere kinderen in huis. 
Het joch was 2 jaar ouder dan ik, maar moest bij de w.c. altijd geholpen en 
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verschoond worden…. Wist ik veel, hij had nog steeds dysenterie.  Er was 
verdriet om het verlies, maar dat werd niet getoond of besproken, naar mijn 
idee. Hier ging het dan om één persoon, die een gat achterliet. Eén van de 
miljoenen. 
Na de bevrijding verliet een catechisant van mijn vader zijn onderduikadres 
en ging eindelijk op de fiets weer naar zijn meisje. Werd onderweg 
doodgeschoten door een gefrustreerde dronken Duitse soldaat. Nog eens: 
bevrijdingsdag met een rouwrandje.  
Onlangs las ik een opsomming van op Nederlands grondgebied neergekomen 
geallieerde bombardementen, vergissingen, fouten. 
Nijmegen, Huissen, Den Haag-Bezuidenhout, Westkapelle (bewuste 
dijkdoorbraak), Amsterdam-Noord, Breda-Ginneken en …. en…… Honderden 
zijn daarbij omgekomen. Soms op de dag van de bevrijding nog.  
Tot op vandaag is de dag van de Bevrijding in veel families een dag met een 
verdrietig randje. Hele families kwamen helemaal niet meer terug; hun 
huizen waren inmiddels leeggeroofd en door anderen bezet. “Stolpersteine” 
herinneren daaraan. 
Afgezien van Gaza en van Israël denk ik ook aan de gezinnen in Oekraïne en 
in Rusland en dan speelt de Schläger van Marlene Dietrich mij door het 
hoofd: 
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IN MEMORIAM LUCY CORNELIA WILLEMINA VAN GELDER-SCHOTSMAN 

Op donderdagmiddag 04 april overleed op de leeftijd van 91 jaar zr. van 
Gelder van de Ds. van Krevelenweg. De maandag ervoor, 2e Paasdag, ging 
ze plotseling snel achteruit. De aansluitende woensdagmorgen heeft ze nog 
bewust en wel van al haar dierbaren afscheid genomen, waarna spoedig 
duidelijk werd, dat ze niet lang meer leven zou. 
Zr. van Gelder was een markante vrouw. Ze leefde hartelijk met velen mee, 
zowel van haar dierbaren, de buurt als de gemeente. Ze had op diverse 
gebieden een uitgesproken mening, maar kon als relativering ook vaak 
weer lachen om hetgeen ze net met duidelijke stelligheid geuit had. 
Het christelijk geloof was voor zr. van Gelder van jongs af aan belangrijk in 
haar leven. Samen met haar man was ze een trouw kerklid, en in het 
verleden was ze ook wekelijks in de kerkdiensten aanwezig. Ze was 
dankbaar voor het vele goede in haar leven, maar heeft ook op diverse 
wijzen verdriet in haar leven gekend. M.n. het overlijden van haar dochter 
en later ook haar man was een groot verdriet in haar leven. Maar ook, dat 
ze lichamelijk steeds minder kon. Maar op de rustige momenten kon ze in 
haar stoel toch altijd nog van de vele goede kanten van het leven genieten. 

Op donderdagmorgen 11 april hebben we in de kerk aan de hand van Rom. 
8:31-39 afscheid van haar genomen, en aansluitend haar op de 
begraafplaats met haar man herenigd. We wensen haar kinderen, 
kleinkinderen en allen om hen heen sterkte en kracht toe om dit verlies 
een plek in hun leven te geven. 
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DIACONIE UITJE ZATERDAG 1 JUNI. 

Ook dit jaar bieden we alle gemeenteleden weer een leuk en interessant 
uitje. We brengen een bezoek aan het mooie Hanzestadje Doesburg. We 
vertrekken vanaf het Trefpunt met eigen vervoer (zoveel mogelijk samen 
rijden) naar een grote (vrij parkeren) parkeerplaat aan de rand van het 
centrum. Vandaar gaan we te voet naar het centrum waar we beginnen met 
een stadswandeling onder leiding van een VVV-gids. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met minder mobiele gemeenteleden. Eventueel 
zal er een rustig plekje zijn voor diegenen die liever niet mee wandelen. 

Om ins en outs over het (Bijbelse) mosterdzaadje te leren brengen we een 
bezoek aan het Mosterd en Azijn museum. 

Om ook iets van de mosterd te proeven eten we in de oudste 
horecagelegenheid van ons land een heerlijke kop Doesburgse mosterdsoep 
met een broodje met croquet en mosterd. Voor hen die dit iets teveel 
mosterd is kan het menu worden aangepast. 

Bent u nu al enthousiast meld je dan aan bij een van de diakenen. Wij willen 
graag op tijd weten op hoeveel deelnemers we mogen rekenen. We zullen 
de kosten zo laag mogelijk houden. 

GRIJS EN GROEN - OVER GENERATIES IN DE KERK 

In de classicale vergadering van 13 februari hadden we veel gasten. Zij 
kwamen af op de lezing die Corina Nagel-Herweijer gaf over de wijze 
waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren 
geloven. Op 28 mei hoopt Corina opnieuw in ons midden te zijn. In een 
korte lezing zal ze ingaan op godsdienstige vorming in een pluriforme 
samenleving en de rol van kerken en ouders hierbij. Daarna gaan we aan 
de hand van thematafels verder met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over:  

- Leren geloven als je weinig andere christenen kent 
- Wat willen we onze kinderen en jongeren leren? 
- Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren 
- Welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren? 



13 

- Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst  
Natuurlijk nodigen we alle gasten die er in februari waren opnieuw uit, 
maar ook als je er toen niet was: van harte welkom. Van de lezing tijdens 
de vorige bijeenkomst is een opname gemaakt. Die kun je bekijken op 
Youtube via deze link: https://youtu.be/l5Si2_kdMmk. Daarmee kun je je 
geheugen opfrissen en goed voorbereid aanschuiven. Nogmaals: we 
hopen naast de leden van de classicale vergadering ook mensen welkom 
te heten die in de gemeente werken met jonge mensen en gezinnen.  

Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat aan zou 
kunnen hebben, geef het dan aan hem of haar door! Als je komt, stuur dan 
uiterlijk 23 mei een mail aan de scriba van de classis: 
cvVeluwe@kpnmail.nl  Welkom op 28 mei van 19.30 uur tot 20.45 uur. 
We komen samen in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, 
Harderwijk. 

>SCHUURVERKOOP<  
 
Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 
tel. 06-30082135 mailadres: deschuurlieren@gmail.com 
De schuur is geopend op donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur 
 
 

 

 

 

 

DE GENERALE 
SYNODE VERGADERDERING 

Twee intensive dagen waren het op 19 en 20 april. Ds. Trijnie Bouw uit 
Zaltbommel is gekozen als nieuwe preses. Daarna kan het onder werp als 
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pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen aan de orde. Een 
onderwerp dat veel reacties oproept. In gespreksgroepen werd gesproken 
over wat heil betekent. En verder was er aandacht voor de Universiteit 
(PThU), het invoeren van de VOG en werd het gesprek voortgezet over 
genderidentiteit, seksualiteit en huwelijk en relaties. Lees meer op de 
website pknclassisveluwe.nl/verslagen. 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 

WILLEM HENDRIK ZWART HAL 
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WILLEM HENDRIK ZWART HAL 
Concert: “Orgel en Saxofoon” 

Thema: Muzikale herinneringen 
 met 

Arjan Breukhoven (orgel)  
& 

Patrick Curfs (saxofoon) 
 

Zat. 11 mei 2024 om 20.00 uur 
 

Zat. 11 mei 0m 20.00 uur kunt u genieten van een uniek concert. Organist en 
toonkunstenaar Arjan Breukhoven en saxofonist Patrick Curfs nemen u mee in een 
muzikale reis door de muziek van hun leven. In een persoonlijke levensloop worden 
mooie verhalen en herinneringen opgehaald.   
Arjan noemt zichzelf toonkunstenaar en is naast organist en pianist ook dirigent van 
vier mannenkoren. 
In de uitvaartwereld is Arjan Breukhoven ook geen onbekende. Hij werd zo’n 400 
keer per jaar gevraagd voor het muzikaal begeleiden van uitvaarten. Voor zijn 
inspirerende activiteiten in binnen- en buitenland en voor zijn muzikaal 
ambassadeurschap ontving Arjan in 2020 zeer eervol de koninklijke onderscheiding 
“Ridder in de Orde van Oranje-Nassau”. 
 
Patrick Curfs is chef-dirigent van het Koninklijk Luchtmacht Orkest. Hij heeft na een 
aantal jaren de saxofoon weer opgepakt omdat hij het gevoel had dat er iets 
ontbrak.  
Hij zegt over het samenspel met Arjan: “onze combinatie is heel puur, omdat we 
maar met zijn tweeën zijn. En spannend, omdat we uit totaal verschillende 
werelden en achtergronden komen”.  
Op het programma staat o.a. : Toccata (Ch.M. Widor), Concerto deel 1 (J. Haydn) 
Priere a Ntore-Dame & Toccata (L. Boellmann) en Over the rainbouw (H. Arlen) 
Het volledige programma vindt u binnenkort op onze site: www.huetink-
royalmusic.nl 
Reserveren is gewenst: T 0572-371838 / E: adhuetink@gmail.com of via de website. 
De entree bedraagt € 16,00 p.p. incl. koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.  
Graag contant betalen, het is niet mogelijk om te pinnen. Adres: Grensweg 17 
Lemelerveld.   
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Redactie:  Wilma Boot-Diks 

Veldbrugweg 33, 7364 AG Lieren 
Telefoon: 06-28875895 
Email: kerkblad@pknlieren.nl 

Website: www.pknlieren.nl  
 

Bankrekeningnummers:  
Prot. Gem Lieren-Beekbergen                          NL12RABO0306000016 
Diaconie Prot. Gem Lieren-Beekbergen:  NL05RABO0306001888 
 

 
 

 

 

 


