Lieren - Beekbergen

Protestantse Kerk

* Kerknieuws

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen
Zondag 7 juli 2024, 20° jaargang, nummer 25

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren:

Zondag 7 juli 10.00 uur:

dhr. W. Wilbrink uit Lieren

kosteres & techniek: Jan Akkerhuis

pianist: Bob Fillekes

koffieschenkers: Anne Jan Kooistra en Wilma van Beek
Kinderdienst: Saskia Hertgers

1¢ collecte: Pastoraat

de bloemen gaan naar: familie Vogelsang, Arnhemseweg

Zondag 14 juli 10.00 uur:

ds. A.P. de Graaf

koster & techniek: Theo Hertog
organist: Willem Kroon
koffieschenkers: Ada van Dam en Arno Diks

Mededelingen
D eze week geen jarigen in onze gemeente te
vermelden. Ook is mij niet bekend hoe het er
voor staat met jullie “wel en wee”. Sommigen
hebben wat last van PHPD, maar die zorgen
hebben we allemaal wel een beetje. Mijn vader
zei vroeger: “We worden allemaal wel ouwer
maar niet gauwer.”
De bloemengroet gaat deze keer naar ons
ouderlingenechtpaar Aag en Wim Vogelsang.
Oh, u weet niet wat PHPD betekent? PHPD =
Pijntje Hier, Pijntje Daar!

Ik wens u een gezegend weekend toe.

1€ collecte: Pastoraat
D ove mensen voelen zich vaak eenzaam en
onbegrepen in gewone kerkelijke
gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een
totaal andere dan de horende woordenwereld.
Daarom is er binnen de Protestantse Kerk
categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal
opgeleide dovenpastors helpen dove mensen
om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in
dovendiensten met gebarentaal.
Dovenpastors maken deel uit van het
Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo
goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk
werk onder dove mensen.


mailto:APdeGraaf@wxs.nl

Met jouw gift aan de collecte ondersteun je het Dit is mijn troost (jaap zijlstra)
pastoraat aan dove mede-gelovigen, die net als

wij allemaal pastorale aandacht, troost en

bemoediging nodig hebben in tijden van Dit is mijn troost, ik ben geborgen
vreugde en verdriet. Van harte aanbevolen. in God die mijn ontfermer is,

hij kent mijn droetheid en mijn zorgen,
mijn moeiten kent hij, mijn gemis.
Het is zijn wonderlijke trouw

waar ik met heel mijn hart op bouw.

God heeft tot vreugde ons geschapen
en niet tot vrees en treurigheid,

hij gaat een nieuwe wereld maken,
dan is de rampspoed uit de tijd.

Wie liefdevol de Heer verwacht,

schenkt hij een lofzang in de nacht.

Gods weg is hoger dan mijn wegen,

Preken in g ebarentaa l ik leg mijn kleine mensenhand,

omdat ik hunker naar zijn zegen,

&M, protestantse

e in zijn getrouwe vaderhand —
mijn Vader, hij verlaat mij niet,
Kerknieuws hij is mijn licht, hij is mijn lied.

D e volgende Kerknieuws verschijnt op 14 juli.

Onze predikant en zijn vrouw zijn dan weer
terug van hun vakantie. Kopij kunt u tot uiterlijk
donderdag 11 juli versturen naar zijn emailadres
APdeGraaf@wxs.nl.

&5 scriba Martien Hertgers
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