
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 66 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 01 september 2024, 20e jaargang, nummer 33 
 

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren: 
 

Zondag 01 september: 10.00 uur: dhr. J. Weijenberg uit Harfsen 

kosteres & techniek: Anke ter Riet 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: missionair werk, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Voogt van de Arnhemseweg 
koffieschenkers: Gerry & Martien Hertgers 

Zondag 08 september: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, avondmaal 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: Ada van Dam & Anja de Graaf 

 

De 1e collecte van vandaag 
lk jaar starten er nieuwe pioniers-
plekken en andere vormen van 

kerk-zijn, nieuwe plekken, waar mensen 
de liefde van God ervaren kunnen. De 
Protestantse kerk ondersteunt initiatie-
ven met subsidie, die zich op doelgroe-
pen richten, die niet of nauwelijks meer 
in bestaande kerken komen, of zich op 
regio’s richten, waar de kerk kwetsbaar 
is. Veel van deze nieuwe gemeenschap-
pen slagen erin om jongere generaties of 
mensen met een multiculturele achter-
grond bij activiteiten te betrekken.  
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende 
woensdagavond 04 september a.s. 

om 19.30 uur. 
 

Kerkblad 
p 13 september a.s. verschijnt het 
kerkblad in gewijzigde vorm. Het is 

dan op onze website www.pknlieren.nl 
onder het tabblad MEDIA te lezen. Som-
migen krijgen het ook via e-mail toege-
stuurd. Als je dit ook graag wilt, dan 
even een e-mail naar kerkblad@pknlie-
ren.nl sturen. Het kerkblad verschijnt 
voortaan 5 keer per jaar. De volgende 
versie staat op 13 november a.s gepland. 
Kopij voor het kerkblad uiterlijk vrijdag 
06 september 2024 als Wordbestand 
naar kerkblad@pknlieren.nl versturen. 
Let dus op, dat de kopij over de periode 
tot 13 november betrekking heeft! Meer 
informatie kun je natuurlijk in het kerk-
blad lezen. 
 

Open dag 21 september 2024 
aterdag 21 september helpen wij, de 
werkgroep Ontmoeten, van 10.30 

tot 14.00 uur om in de kerk en het Tref-
punt een open dag te organiseren. 

Deze open dag bestaat uit 3 onderde-
len. We hopen weer ten bate van de Lo-
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gos Academy in Gambia een leuke Ta-
lentenmarkt te organiseren. Het doel dit 
jaar is om voor zoveel mogelijk kinde-
ren het schoolgeld in te zamelen. Daar-
naast zal er in de kerkzaal een expositie 
zijn, waar onze gemeenteleden hun crea-
tieve uitspattingen ten toon stellen kun-
nen. Zij mogen hierbij zelf kiezen, of ze 
deze kunst ook verkopen willen en/of de 
opbrengst hiervan (gedeeltelijk) naar 
Gambia gaat. Tenslotte zal er in de kerk-
zaal ook kleine concerten gegeven wor-
den. 

Wij hebben hiervoor jouw hulp nodig. 
We nodigen je uit om jouw talent, hob-
by en creativiteit te tonen. We denken 
hierbij aan het laten zien en/of verkopen 
van je schilderij(en), kaarten, bloemstuk, 
foto’s, taarten, jams, sieraden, brei- of 
haakwerk, leuke knutselcadeaus, glas-
in-lood werken, houtbewerking, treinen, 
modelbouw etc. Ook denken we aan het 
koken voor iemand of een groep, het or-
ganiseren van een wijnproeverij, met ie-
mand naar de bioscoop of theater gaan, 
met iemand gaan fietsen, wandelen, etc. 
En ... misschien heeft u nog een ander 
leuk idee? Kom maar op, en neem con-
tact met ons op! 

Meld je met je hobby/product/acti-
viteit bij ons vòòr 16 september aan. 

Ook wanneer je een plekje 
bij de expositie zou willen of 
een mini-concert ten gehore 
zou willen brengen, laat het 
ons weten! 

Je kunt je via e-mail ontmoeten@pkn-
lieren.nl of telefonisch opgeven:       
- voor de expositie, Rina 06-20857358   
- voor de mini-concerten, Hennita 06-
83575292 

- voor de Talentenmarkt, Saskia 06-
41072090 

Graag naam, omschrijving van het 
aangeboden talent (liefst voorzien van 
een foto) en telefoonnummer in de e-
mail vermelden. Ook is het weer moge-
lijk om een fysieke stand op de Talen-
tenmarkt te krijgen. Mocht je dit leuk 
vinden, geef je dan snel op! Vind je het 
leuk om ook wat aan te bieden, en kun 
je wat inspiratie gebruiken? Op zondag 
01 september na de dienst helpen we je 
daarbij graag! 

Ook kunnen we op de open dag veel 
helpende handen gebruiken, bijvoor-
beeld met koffie/thee schenken, bakken 
van lekkernijen, bezoekers verwelko-
men of andere voorkomende werkzaam-
heden/activiteiten. Vele handen maken 
licht werk, toch? Die van jou zijn meer 
dan welkom! Om je hiervoor op te ge-
ven kun je een van ons bellen, of een e-
mail naar ontmoeten@pknlieren.nl  stu-
ren. Met vriendelijke groet, 

Saskia Hertgers-Mulder. 
 

Kerknieuws van de komende weken 
olgende week wordt de Kerknieuws 
een dubbelnummer voor 2 weken. 

De keer daarna volgt ook een dubbel-
nummer voor 2 weken, die dan de scriba 
Martien Hertgers maken zal (dat betreft 
dan zondag 22 september). Een ieder 
kan voor dat nummer eventuele kopij 
via scriba@pknlieren.nl naar hem toe-
zenden. 
 

 
 
 
 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven. 
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