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Protestantse Kerk

Kerknieuws

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen
Zondag 8 december 2024, 20° jaargang, nummer 45

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren:

Zondag 8 december 10:00 uur:

mw. M. Bossenbroek uit Nunspeet

kosteres & techniek: Anke ter Riet

pianist: Bob Fillekes

koffieschenkers: Tilly Hertog en Annemieke Bosch
1° collecte: Werelddiaconaat

de bloemen gaan naar: Tineke Klinkenberg

Zondag 15 december 10:00 uur:

dhr. W. Wilbrink uit Lieren

koster & techniek: Cor Hania

organist: Henk Mulder

koffieschenkers: Elly en Cees Bogerman
1€ collecte: Werelddiaconaat

Jarig

aterdag 14 december is Aag Vogelsang van

de Arnhemseweg jarig. Namens de
gemeente feliciteren wij haar van harte! We
wensen haar een gezegend nieuw levensjaar
toe en hopen dat het een mooie verjaardag
wordt samen met hen die Aag lief en dierbaar
zijn.

De Bloemengroet.

D e bloemen gaan vandaag naar Tineke
Klinkenberg. Tineke is afgelopen weekend

verhuisd naar een appartement in Ugchelen. Het

valt niet makkelijk voor haar om afscheid te

nemen van de ‘oude’ plek, waar zoveel

herinneringen liggen.

We hopen dat Tineke snel zal wennen aan haar

nieuwe plek en nog veel mooie jaren gaat

beleven in Ugchelen.

Joop en Rita Logtenberg, die geholpen hebben
bij de verhuizing, gaan vandaag namens ons allen
Tineke de bloemengroet brengen.

1¢ collecte: Ghana - Een beter inkomen
voor boerinnen

et klimaat verandert. Dat merken we ook in

Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen
of zware regenbuien. Maar echt last hebben wij
er nog niet van. In een land als Ghana is dat
anders, vooral in het noorden. Door de extreme
droogte wordt het steeds moeilijker om rond te
komen van de opbrengsten van de landbouw,
terwijl dat wel de belangrijkste bron van
inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in
armoede. Vrouwen proberen op allerlei
manieren een bijdrage te leveren aan het
gezinsinkomen. Bijvoorbeeld met het
verzamelen van sheanoten. Ze maken er boter
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van om te verkopen. Sheaboter is als boter of
verzorgingscréme ook in Nederland te koop.
De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse
Kerk in Ghana traint duizenden vrouwen om
efficiénter te werken en beter samen te werken.
De kerk bouwt centra waar ze de noten kunnen
bewaren en de boter met hulp van machines
sneller kunnen maken. Ook leren ze de
producten tegen een betere prijs te verkopen.
Mede dankzij deze collecte kan de Ghanese kerk
steeds weer nieuwe boerinnen ondersteunen.
Van harte aanbevolen.

De Diaconie

Tweede Advent, Profetie van Gods toekomst.
J ohannes de Doper, degene die wijst. Een

vinger naar Jezus. Een profetische stem die
oproept tot bekering, in de lijn van Jesaja. Bereid
de weg van de Heer, elke kloof zal worden
gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme
wegen rechtgemaakt en hobbelige wegen
geéffend.

De schikking:

De ontvangende lijn is iets naar boven
geschoven. In de ontvangende lijn is, om het
dopen van Johannes te symboliseren, een
schaaltje ~ water geplaatst. Onder de
ontvangende lijn zijn rechte en kronkelige takken
bevestigd.

Kerkenraad

D e Kerkenraad vergadert komende woensdag
11 december in het Trefpunt. Aanvang 19:30

uur.

Kerknieuws
e volgende Kerknieuws verschijnt op 15
december. Kopij uiterlijk donderdag 12
december inleveren bij APdeGraaf@wxs.nl.

&5 scriba Martien Hertgers

Samen eten
insdag 10 december om )
18.00 uur gaan we weer

Samen Eten. Deze keer gaan we
voor u in verband met de QO
feestmaand een 3-gangen menu o (J

koken. Komt u ook? Ontmocien
U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier in
de kerk of telefonisch bij Rina Hoiting:
telefoon 06-20857358.

Advent

Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht,

Een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind vol kracht,

Een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt,
advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin,
we slaan een weg van vrede in,

Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt,
advent is durven dromen,
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is

En dat zijn rijk zal komen.

Greet Brokerhof-van der Waa
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