
 
1 

 

 
5 maart 2025, 57e jaargang, Nummer 2 
 

VERHUIZING                                                                      
Er zijn slechts weinig mensen op leeftijd te vinden, 
die nooit een verhuizing meegemaakt hebben. Dat 
zijn degenen, die als kind in een huis geboren zijn, 
dat ze op latere leeftijd van de ouders overgenomen 
hebben. Grote uitzondering. De meesten komen 
tijdens hun leven eens of meerdere keren door een 
verhuizing elders te wonen. Dat kan door allerlei 
redenen gebeuren. Ander werk, je gaat samen-
wonen of je gaat juist uit elkaar, je krijgt een groter 
gezin, je wilt groter of juist kleiner wonen willen, een 
aangepast huis is nodig, je moet naar een plaats met 
meer verzorging, je moet naar een ander land 
vluchten, en zo kun je nog wel meer redenen 
bedenken. Hoe het ook zij, verhuizingen hebben 
doorgaans grote veranderingen in je bestaan tot 
gevolg. 

Ik pak even - vanwege de actualiteit - de verhuizing 
van een grotere naar een kleinere woning eruit. 
Ieders huis raakt in de loop van de tijd voller. Want 
weliswaar vervang je allerlei grotere meubelstukken 
voor andere, maar de kleinere zaken stapelen zich 
op. Je koopt een boek, een mooie vaas, enkele cd’s, 
je krijgt voor je verjaardag of een ander feest wat 
leuke spullen, en voordat je het goed en wel beseft, 
geraakt je huis in de loop van de jaren voller en 
voller. En aan diverse zaken heb je goede 
herinneringen, terwijl je bij andere zaken denkt ‘Je 
weet maar nooit, waarvoor het nog eens van pas 
komt’. Kortom, de inhoud van je woning groeit vaak 
langzaamaan steeds verder door. Daarmee kom je 
dan onvermijdelijk te staan voor: de keuze. Je moet 
steeds de keuze maken: gaat het mee, of gooi ik het 
weg? Tuurlijk, van alles kun je weer aan charitatieve 
instellingen geven, en wellicht, dat kinderen, 
kleinkinderen of anderen nog iets hebben willen, 
maar een flink deel van wat voorheen vertrouwd 

 

 

voor je was, moet verdwijnen. En soms is dat een 
lastige keuze. Want je hebt die goede herinneringen 
eraan. En je zult zien, dat je het straks nog eens een 
keer nodig hebt. Maar toch, een deel doe je weg. 
Soms met een gevoel van ‘jammer’, maar ook soms 
met het gevoel ‘eindelijk’. 

Waarom bovenstaand verhaal? Het deed me als 
beeld eraan denken, dat ons christelijk geloof al heel 
wat verhuizingen meegemaakt heeft. Waar het zijn 
oorsprong in Israël heeft, daar heeft het zich in de    
1e eeuwen over allerlei landen verspreid. En niet 
alleen ruimtelijk, maar ook in de loop van de eeuwen 
heeft het zich in de tijd verplaatst. En telkens in 
nieuwe omgevingen kwam de prangende vraag: 
welke christelijke ‘spullen’ van geloofsinhoud is 
waardevol om naar de nieuwe plek mee te nemen, 
en wat moet er weg? Elk nieuw land en elke cultuur 
legt zijn zwaartepunten in andere elementen: waar 
in Israël de wetsregels van de geboden heel 
belangrijk waren (Petrus neemt het op zijn 
zendingsreizen nog mee), daar ontmoette Paulus 
culturen, waar ‘je aan de regels houden’ veel minder 
leefde, waardoor hij de wet steeds meer in genade 
veranderen ging.  

Maar ook in de loop van de tijd veranderden 
geloofsbehoeften. Vaste rituelen kregen een 
mindere plek (een overvloed aan sacramenten), van 
te voren vastgelegde wetmatigheden vervielen (de 
voorbeschikking), angsten voor veel onbekends 
verdween, doordat de wetenschap van alles 
verklaren kon (hekserij en duivels verdwenen). 
Daarentegen werd de wereld als groot totaal steeds 
bekender (opkomst van werelddiaconaat), werd de 
onbekende mens meer bekend (nadruk op 
naastenliefde), en ook daarin kan ik nog een heel 
stuk doorgaan. 
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De verhuizingen van ons christelijk geloof in ruimte 
en tijd heeft ook keuzes meegebracht (‘wat nemen 
we mee, wat laten we achter ons?’). Gelukkig blijft 
staan: als je verhuist, zijn er bepaalde zaken, die 
sowieso altijd meegaan: die specifieke foto’s, je 
televisietoestel, die stoel, waarop je altijd zo prettig 
zit, enz. Zo zijn er altijd vaste zaken van ons 
christelijk geloof in ruimte en tijd meegegaan: ons 
geloof in God en de Here Jezus, het getuigenis in de 
bijbel (toen het boek op een gegeven moment ‘af’ 
was), het gemeenschappelijk samenkomen, en zo 
kunnen we nog veel meer dingen bedenken. De 
goede en noodzakelijke dingen blijven, in randzaken 
maak je steeds keuzen. 

Feitelijk maak je zelf in de loop van je leven ook 
steeds een ‘verhuizing naar een nieuwe leeffase 
mee’. Het zou wel eens aardig zijn om voor jezelf te 
bedenken: hoe is mijn geloof in die verschillende 
fasen van mijn leven meeverhuisd? Wat was zo 
belangrijk, dat het meeging, en wat heb ik 
achtergelaten, omdat ik ‘het wel kwijt kon’? Ook kan 
een gesprek met een ander daarin heel 
verhelderend zijn. Een aanrader om ook dat eens te 
doen! 

GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP                                
Op woensdagmorgen 19 maart komen we als 
gezamenlijke gespreksgroep voor de laatste keer in 
dit kerkelijk winterseizoen bijeen. We beëindigen de 
behandeling van de 10 geboden met het 10e gebod 
over het niet begeren. De afgelopen zomer heb ik al 
eens een preek over dit gebod gehouden, en ook 
toen al bleek, hoezeer de inhoud van dit gebod heel 
verstrekkend in ons leven is. We gaan erover in 
gesprek. Tevens gaan we aansluitend nog even 
vooruitkijken: wat gaan we in het volgende seizoen 
doen? Ideeën zijn welkom. Deze samenkomst is bij 
ons in Lieren en begint om 10.00 uur. 

IN MEMORIAM 
Vroeg op de nieuwjaarsmorgen overleed op de 
leeftijd van 81 jaar br. Peter Gerrit Hendricus van 
Asselt van het Verlaat. Na een langere periode van 
ziekte met een afnemende uithoudingsvermogen en 
toenemende benauwdheid besloot Peter vorig jaar 
voor de kwaliteit van leven te gaan. Samen met 
Petra genoot hij nog van de vele goede momenten 
samen en met hun dierbaren in het besef, dat het 
langzaam aan minder werd. 

We gedenken hem als een vriendelijk, bescheiden 
persoon, die het liefst op de achtergrond was. Zijn 

woorden koos hij doorgaans zorgvuldig en 
weloverwogen, maar die dan vervolgens wel 
doeltreffend waren. Samen met Petra genoot hij van 
zoveel goede jaren samen. Eerst op hun 
buitenverblijf met allerlei dieren om hen heen, en 
later in de woongemeenschap in Apeldoorn. 
Dankbaar en blij was hij met de kinderen en 
kleinkinderen, en hij heeft nog in de rijkdom gedeeld 
om ook zijn achterkleinkind te mogen vasthouden. 
Binnen de gemeente gaf hij aan Petra alle ruimte om 
van alles voor de gemeente te doen, en zelf was hij 
ook altijd bereid om iets te doen, waar het nodig 
was. Lange tijd bezochten ze trouw de kerkdiensten. 
Hij heeft het zo lang mogelijk volgehouden, en als 
het eens niet ging, luisterden ze thuis trouw mee. 

In de afscheidsdienst hebben we bij hun 
trouwgedeelte uit 1 Cor. 13 stilgestaan. De liefde 
voor al zijn dierbaren stond voor hem centraal, en 
had ook een vast geloof hoop en vertrouwen, dat de 
levende God hem vasthouden zou, tot over de 
grenzen van de dood heen. Aansluitend hebben we 
hem in de besloten kring van zijn geliefden naar het 
crematorium Heidehof in Ugchelen gebracht. 

Er is daarmee dit kalenderjaar een lege plaats 
gekomen. Allereerst in het leven van Petra, maar 
ook bij hun kinderen en kleinkinderen, en alle 
andere dierbaren om hen heen. We wensen aan hun 
allen Gods onmisbare troost en kracht toe om zijn 
heengaan een goede plek in hun leven te geven. 
 
Ds .A.P. de Graaf                                  

VOLGENDE GROOTHUISBEZOEKEN 
zondag 9 maart 2025 o.l.v. de dominee en Els Hania 
met als thema: ‘Het Heilig Avondmaal’; 
zondag 30 maart 2025 o.l.v. de dominee en Anne Jan 
Kooistra met als thema: ’40-dagen tijd: de Stille week 
en Pasen’. 

Iedereen wordt persoonlijk door de ouderling 
uitgenodigd. Kun je toevallig niet, dan kun je 
vanzelfsprekend ook bij een andere groep 
aanschuiven. 

KERKDIENSTEN  
9-mrt A.P. de Graaf (avondmaal) 
16-mrt Anke ter Riet 
23-mrt K. Bulens (Apeldoorn) 
30-mrt A.P. de Graaf 
 6-apr J. Lammers (Beekbergen) 
13-apr A.R. Roodenburg, Apeldoorn (Palmzondag) 
17-apr 19.30 uur  A.P. de Graaf (Witte Donderdag) 
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18-apr 19.30 uur  A.P. de Graaf (Goede Vrijdag) 
19-apr 19.30 uur A.P. de Graaf (Stille Zaterdag) 
20-apr  A.P. de Graaf (Pasen) 
27-apr J. Weijenberg (Harfsen) 
   
COLLECTEROOSTER  
 9 -mrt Zending  2e kerk 
16-mrt Missionair werk  2e kerk 
23-mrt Werelddiaconaat  2e kerk 
30-mrt Werelddiaconaat  2e kerk 
 6 apr Zending  2e kerk 
13-apr Missionair werk  2e kerk 
20-apr Kerk in actie noodhulp  2e kerk 
27-apr Diaconie  2e kerk 
 
GEFELICITEERD 
6-3 Dhr. W. Rozendaal 
12-3 Dhr. J. Grit 
13-3 Mevr. J.J. van de Beek-Dobbenga 
14-3 Mevr. A.L. Bak-Donkers 
14-3 Mevr. A.F. Hendriksen 
19-3 Mevr. F.E. Mulder-Westerveld 
21-3 Mevr. A. Lemans-Haarkamp 
24-3 Dhr. J. Tinholt 
25-3 Dhr. J.A. van Egmond 
27-3 Mevr. T.A. Akkerhuis-Schotsman 
29-3 Dhr. A.M.G.J. Oevermans 
2-4 Dhr. A.A.A. Schiebaan 
3-4 Dhr. J.J. Akkerhuis 
3-4 Mevr. H. Modderkolk-Verbruggen 
4-4 Dhr. D.J. van den Beld 
9-4 Mevr. E.J. Wilbrink-Lammers 
12-4 Dhr. J.A. Leene 
20-4 Dhr. H. Thijs 
22-4 Dhr. J. Modderkolk 
25-4 Mevr. M. Hertog-van der Pol 
25-4 Mevr. T. van de Schoor - Klinkenberg 
 
Wilt u een kaartje sturen naar de jarige? Klik hier om 
de volledige adressenlijst van onze gemeenteleden in 
te zien. Vanwege de privacy is de lijst beschermd met 
een wachtwoord. Stuur een Whatsapp of een e-mail 
of bel naar de scriba: 06 5519 2660 en u krijgt van 
hem het wachtwoord retour. 
 
MUTATIES JANUARI-FEBRUARI 2025 
 
Verhuisd:                                                                       
Dhr. L.M. Dijkstra van Speldermarkweg 24 
Hoenderloo  
naar Middenweg 49, 7351 BB Hoenderloo. 
Mw. J.A.J. Dijkstra van Middenweg 49  Hoenderloo 
naar Kruizemuntstraat 371, Apeldoorn 
Mw. I.D. van Asselt van Zutphensestraat 27B  

naar Johannes Poelbekstraat 72, 7415 NX Deventer                                                                
Dhr. T.J. Janssen van Ooster Broeksweg 44 
Klarenbeek  
naar Broekstraat 51, 7382 AD Klarenbeek.                
Dhr. G. Vriezenkolk van Koningspage 7D  
naar Dominee van Krevelingenweg 12, 
7361 AH Beekbergen. 
Dhr. en mw. Bulthuis van Lierdererf 62 Lieren  
naar Loenenseweg 37, 7361 GB Beekbergen. 
 
Ingeschreven:                                                               
Dhr. N. Rijken en mw. E. Rijken-Stigter    
Stichtingsweg 7, 7361CB  Beekbergen                      
Mw. L. Rijken en dhr. M. Hoeksema   
Stichtingsweg 7, 7361 CB  Beekbergen 
 
Overleden: 
Dhr. G.Hagedoorn  Kuiltjesweg 1A  Beekbergen 
 
COLLECTEN OPBRENGSTEN    
  5-jan diaconie  83,92 Kerk  77,12 
12-jan Binnenl. diaconaat  99,75 Kerk  66,40 
19-jan Missionair werk  57,30 Kerk  62,85 
26-jan jonge generaties 111,85 Kerk  64,35 
  2-feb Werelddiaconaat 147,90 Kerk  59,90 
  9-feb Kerk in actie 121,15 Kerk  73,00 
16-feb Binnenl. Diaconaat 100,91 Kerk  71,10 
23-feb Diaconie  71,95 Kerk  54,87 
 
 
  
 

 

Het College van Kerkrentmeesters is verheugd u te 
kunnen meedelen dat de actie Kerkbalans 2025 in 
onze Gemeente € 58.000 aan toezeggingen heeft 
opgebracht. Dit bedrag is ongeveer 5% hoger dan    
de toezeggingen van 2024. Wetende dat ook onze 
Gemeente kleiner wordt doordat gemeenteleden 
ons helaas ontvallen en soms ook naar een andere 
plaats verhuizen, is het College van 
Kerkrentmeesters heel erg blij met het toegezegde 
bedrag. Wij danken u hiervoor heel hartelijk!       
Onze dank gaat ook uit naar de ambtsdragers die de 
enveloppen hebben weggebracht en weer bij de 
gemeenteleden hebben opgehaald. Met uw steun is 
de Actie Kerkbalans ook dit jaar weer vlot verlopen. 

Met vriendelijke groet,                                               
Anke ter Riet, voorz. College van Kerkrentmeesters 
 
 
 

https://pknlieren.nl/wp-content/uploads/2025/03/test-kerkblad.pdf
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KERKENRAADSVERGADERING 
De volgende kerkenraadsvergadering is op 
19 maart 2025. 
 
VAN DE KERKENRAAD                                 
 
Ambtsdragers                                                                  
Dit jaar komen vijf ambtsdragers in aanmerking om 
af te treden. Onze voorzitter, Jan Jansen, en onze 
scriba, Martien Hertgers, hebben al acht jaar trouwe 
dienst achter de rug. Het ouderlingen echtpaar Wim 
en Aag Vogelsang zijn sinds 2019 actief betrokken 
geweest. Rina Hoiting, de voorzitter van de Diaconie, 
is sinds januari 2020 een waardevol lid van de 
Kerkenraad en ouderling Anne Jan Kooistra heeft in 
september vijf jaar dienst voltooid. We begrijpen dat 
het steeds moeilijker wordt om nieuwe 
ambtsdragers te vinden, en daarom zijn we als 
Kerkenraad (en ongetwijfeld ook u als gemeente) 
heel dankbaar dat al deze vijf ambtsdragers bereid 
zijn om hun ambt nog minstens een jaar voort te 
zetten. Hun inzet en toewijding worden zeer 
gewaardeerd. 
 
Nieuwe bezoekdame en collectante 
We zijn dankbaar voor de inzet van vrijwilligers die 
onze gemeente ondersteunen. Jannie Sijrier heeft 
zich aangemeld als wijkdame. Ze heeft jarenlange 
ervaring als pastoraal medewerkster in het 
Zonnehuis. Daarnaast verzorgt Jannie al heel wat 
jaartjes het onderhoud van onze ledenadministratie. 

Ada van Dam heeft aangegeven dat zij collectante 
wil worden. Tot 1 juli zal ze meelopen om het werk 
te leren, dat ook het administratief verwerken van 
collectes na afloop van de kerkdienst omvat. Vanaf 1 
juli gaat Ada deelnemen aan het collectantenteam. 
Ada is ook al enige tijd actief als schoonmaakster van 
ons kerkgebouw. 

De kerkenraad is blij met deze uitbreiding en wenst 
beide dames succes in hun taken. 

Wil je iets doen voor de kerk dat bij je past? We 
zoeken nog koffieschenkers, koks voor “Samen eten”, 
mensen met groene vingers, enzovoort. En wil je niet 
ergens aan vastbinden, incidentele hulp is ook altijd 
welkom, zoals zondags bloemengroet brengen of 
iemand vervoer aanbieden voor doktersbezoeken.     

REPARATIES (RENOVATIE) TREFPUNT                          
In het vorige kerkblad hebben wij u verteld over de 
vele lekkages en verrotte balken in het Trefpunt. 
Sinds die periode is er werkelijk kei- en keihard 
gewerkt om alles wat we tegenkomen te herstellen. 

Gelukkig zijn we financieel in staat om dit allemaal 
uit te laten voeren. Alle lekkages van buitenaf zijn 
hersteld. Helaas blijkt er achter elk probleem 4 
andere problemen schuil te gaan, zodat alles veel 
meer tijd (en geld) kost om te herstellen. De 
klussenlijst wordt wel korter, maar het gaat helaas 
niet zo snel als we hadden gehoopt. Het wordt 
allemaal wel goed aangepakt. Laat dat maar aan Cor, 
Andries Roseboom, en de firma’s Bakker (schilder), 
Hafkamp (installateur), Van de Kamp (elektricien), 
Liander en de vele vrijwilligers over! Op de 
eerstvolgende gemeentevergadering zullen we met 
een presentatie laten zien wat er is gebeurd. 

De offerte voor de reparatie van de lekkage in de 
toren is rond en de firma Van Tongeren gaat in juni 
beginnen om de lekkage en de gevolgschade in de 
toren te herstellen. Ook onderzoeken we alle 
mogelijkheden om aan geld te komen voor deze 
hersteloperatie. 

De klok kunnen 
we niet meer 
luiden. De 
elektromotor die 
in 2011 is 
geplaatst is er 
definitief mee 
gestopt. Het blijkt 
een 70 jaar oude 

gereviseerde motor te zijn. Die heeft dus geen 
schuld. We hebben er een expert bijgehaald en nu 
blijkt er ook met de klok meer aan de hand te zijn 
dan verwacht. Zo blijkt bijvoorbeeld het vliegwiel dat 
de klok aanstuurt niet rond maar eivormig te zijn, 
waardoor er nooit een mooie slag kon worden 
gemaakt en de motor elke keer een terugslagklap 
krijgt. Ook dit wordt opgelost. Verder was de 
elektrische installatie niet goed aangelegd, waardoor 
er zelfs brandgevaar dreigde. 

Lekkage in het plafond 
van de keuken. De 
afsluiters van de CV op 
zolder lekten. Plafond 
moet worden 
vervangen. Dat gaat 
binnenkort gebeuren.  
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Ineens vielen er 
stukken van het 
plafond in de 
hal naar 
beneden.  Toen 
Cor en Andries 
ermee aan de 
slag gingen 
bleek dat met 

één flinke klap het hele plafond op de grond lag….. 
Controle van alle zolders leerde dat er minstens 20 
steenmarter-nesten aanwezig waren en er een 
complete dierentuin aanwezig was.  

Alles is 
opgeruimd, 
schoongemaakt, 
hersteld, de 
zolders zijn ook 
gelijk geïsoleerd 
en de plafonds in 
de hal zijn 
vervangen. 

 
De lijst is nog 
veel langer, dat 
laten we graag 
zien tijdens de 
gemeente-
vergadering, 
maar dan bent u 
nu weer op de 
hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN ETEN  
Samen eten, ja gezellig! weer samen eten in ‘Het 
Trefpunt’! We starten zoals gewoonlijk om 18.00 uur 
en wel op dinsdag 11 maart. Natuurlijk zal er ook 
deze keren weer een lekker menu worden 
samengesteld door de kooksters. 

Eet u ook gezellig mee? 
Neem gerust een vriend(in) 
mee! De kosten zijn slechts 
€6,- (zes euro) per persoon 
per maaltijd, bij aanvang 
gepast te betalen. U kunt 
zich inschrijven via de lijst 
die in de kerk hangt of door een email te sturen naar 
ontmoeten@pknlieren.nl 
 
In april is er geen samen eten, maar een paasontbijt 
op zondag 20 april 2025. 
 

Heb jij een lekker recept en/of wil je zelf wel koken? 
Of kun je helpen met vooraf tafels dekken en/of na 
afloop afwassen? Laat het ons weten via 

ontmoeten@pknlieren.nl of  
bel Rina: 06-20857358.  
Graag tot dan! 
Hartelijke groet, Werkgroep Ontmoeten. 
 

 
VANUIT DE CLASSIS                                                 
Samen jong                                                                
Ramona van den Hoed nam ons mee in haar droom 
dat iedere jongere een kans krijgt om God te leren 
kennen en leert hoe hier vorm aan te geven in het 
eigen leven. Jeugdwerk draagt bij aan het bouwen 
van de kerk voor alle generaties. 

Er is gesproken over een voorstel dat een predikant 
en de gemeente vrijwillig uit elkaar kunnen gaan als 
beiden tot de conclusie zijn gekomen dat dat beter 
is. Een tussenweg tussen losmaken op eigen verzoek 
en een belastende procedure waarbij meerdere 
partijen een rol spelen en uiteindelijk een generaal 
college een uitspraak doet. Ook dit en nog meer lees 
je in het verslag van de vergadering van 11 februari 
of kijk op www.pknclassisveluwe.nl/nieuws   

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe                                               
 
HOSANNA 
Helaas heeft de Christelijke Gemengde 
Zangvereniging Hosanna besloten zichzelf per 1 
januari jl. op te heffen. Het koor heeft vele jaren 
wekelijks gerepeteerd in het Trefpunt en ook vaak 

mailto:ontmoeten@pknlieren.nl
mailto:ontmoeten@pknlieren.nl
http://www.pknclassisveluwe.nl/nieuws
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aan onze kerkdiensten heeft meegewerkt. Dat zal 
een moeilijk besluit zijn geweest. 
 
Van het bestuur van het koor ontvingen wij een brief 
waarin zij meedeelden dat het bedrag dat na 
opheffing over is, voor de helft wordt geschonken 
aan de Hervormde Gemeente in Beekbergen en de 
andere helft aan onze kerk. Daar zijn wij uiteraard 
heel erg blij mee en wij bedanken het koor heel 
hartelijk voor deze gift! Een prachtig gebaar als dank 
voor de vele jaren waarin zij gebruik hebben 
gemaakt van de repetitieruimte. Wij zullen het 
bedrag een bestemming geven, zodat het niet met 
de bekende ‘knollen de pot’ in gaat. Hoe en waaraan 
moeten we nog bespreken, maar dat laten we u 
natuurlijk t.z.t. weten. 
 

Het bestuur deelde ook 
mee dat het vaandel van 
Hosanna dat altijd in de 
hal van het Trefpunt 
heeft gehangen, is 
overgedragen aan CODA, 
het archief van de 
Gemeente Apeldoorn. 
Daar zal het worden 
bewaard, zodat er altijd 
een herinnering zal zijn 
aan het koor.  

 
 
 
 
 
Anke ter Riet, 
voorzitter College van 
Kerkrentmeesters 
 

 
Orgelconcert: “Vierhandige virtuositeit” 

in de W.H. Zwart Hal,  
Grensweg 17 te Lemelerveld. 

Zaterdag 15 maart 2025 om 20.00 uur 
 

Op zaterdag 15 maart hebben wij voor de tweede 
keer de jonge talentvolle organisten Gertine 
Hoefnagel en Wibren Jonkers. Zij zullen samen het 
Monarke orgel bespelen.  
Uniek in de orgelwereld een 4-handig concert. Dit 
concert is speciaal aan de serie toegevoegd om deze 
jonge talentvolle artiesten een welverdiend podium 
te geven. Gertine Hoefnagel heeft haar bachelor 
studie orgel afgerond aan het Rotterdams 

conservatorium. Ze deed mee met concoursen en 
behaalde de 3e prijs 
bij het Quintus 
Orgelconcours in 
Kampen. Wibren 
Jonkers won prijzen 
op verschillende 
concoursen, 
waaronder de eerst 
prijs op het Duyschot 
Orgelconcours (2022) 
in Amsterdam.  
Het belooft een 
verrassend mooie 
muzikale avond te 

worden. Het volledige programma vindt u 
binnenkort op onze site: www.huetink-royalmusic.nl.  
 
Reserveer tijdig: T 0572-371838 (Huetink),  
 E: adhuetink@gmail.com 
De entreeprijs bedraagt € 16,- incl.koffie/thee met  
koek en een drankje en hapje na afloop.   
Kinderen t/m 12 jr. gratis toegang. Er is géén 
mogelijkheid om te pinnen, graag contant betalen. 
locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 
Lemelerveld. 
 
SCHUURVERKOOP 
Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 
tel. 06-30082135 mailadres: 
deschuurlieren@gmail.com 
De schuur is geopend op  
donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en  
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CULTUUR BIJ JE BUUR EN LIERENS TALENT 
Zaterdagmiddag 12 april a.s. vindt het jaarlijkse 
“Cultuur bij je buur” plaats rondom de PKN 
kerk in Lieren. 
Van 13.00 tot 17.00 uur zijn er muzikale optredens in 
de kerk en bij Carel Velthoen (Part2U). 
Daarnaast is er een expositie in het Trefpunt onder 
de titel “Talent uit Lieren en omstreken”. 
Amateurkunstenaars/hobbyisten laten hun 
bijzondere producten zien. Heb je een bijzondere 
hobby, maak je leuke inspirerende dingen, meld je 
dan aan bij de organisatie: 06- 12 18 30 69 

http://www.huetink-royalmusic.nl/
mailto:deschuurlieren@gmail.com


 
7 

 

Iedereen is van harte welkom! De koffie/thee staat 
klaar. 
Namens het organiserend comité, 
Nettie Veeninga-Mulder 
 

BERICHT VANUIT GAMBIA  
VAN ASTRID EN FRANK BAK 
Beste mensen van de redactie kregen wij een 
berichtje of wij vanuit Gambia een stukje voor het 
Kerkblad wilden maken.  
Allereerst willen wij onze groeten aan u 
overbrengen. Gambia is nu zeer warm, droog en 
daardoor zeer stoffig stukje Afrika. In het Kerkblad 
van januari jongstleden vond u de dankbrief van ds. 
Joseph Kanu van de door u gesponsorde giften voor 
“onze“ school. Onze jongste zoon, vrouw en 
kleindochter zijn ook weer 3 weken geweest en 
hebben met door hen ontvangen sponsorgelden ook 
veel mooie dingen kunnen doen. Zoals het laten 
graven van een waterput in een dorpje in het 
binnenland, waar het water van ver moest komen. 
Dat gebeurt meestal in waterbakken of jerrycans en 
wordt via het hoofd gedragen.  
Wij hopen op zondag 16 maart weer in jullie midden 
te zijn. Onze hartelijke groet, Frank en Astrid Bak. 

 
 
 
Op bezoek in het 
binnenland bij een 
kinderrijk gezin die 
wij konden 
verblijden met een 
grote zak rijst 
(dagelijks voedsel). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een nieuw gegraven 
waterput in een 
dorpje zonder water, 
betaald door de 
sponsors van onze 
jongste zoon die met 
zijn vrouw en 
dochter ook een 
aantal weken hier 
waren.  
 

                 
 
 
Door dominee 
Joseph Kanu werden 
wij met deze kleding 
verrast. Deze kleding 
is door een 
gemeentelid 
gemaakt.  
 
 
 
 

 
 
 
De waterput in 
wording. Het 
water wordt voor 
het eerst 
zichtbaar op een 
diepte van circa 
12 meter. 
 
 
 
 
 
 

 
De naar ons 
vernoemde 
Gambiaanse 
Frank en Astrid.  
Het gezin woont 
in een golfplaten 
woning waarvan 
het dak niet 
meer water 
dicht is. Met 
sponsors 
worden nu 
muren verhoogd 
en het dak 
geheel 

vernieuwd d.m.v. golfplaten. 
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COLOFON 
 
Kerkblad is te lezen op de website www.pknlieren.nl 
onder het kopje Media. Liever het Kerkblad per 
email ontvangen? Stuur een berichtje naar de 
Redactie. 
 
Het volgende Kerkblad verschijnt 23 april 2025. Kopij 
inleveren t/m 18 april voor de periode 23 april tot 1 
september 2025. Digitale kopij s.v.p. aanleveren als 
Word-bestand bij de redactie.  
 
Redactie: 
Thea Akkerhuis en Martien Hertgers 
e-mail: kerkblad@pknlieren.nl  
website kerk: www.pknlieren.nl 
 

Predikant: 
Ds. A.P. de Graaf, Lierderstraat 9, 7364 BH Lieren 
telefoon: 055 506 1388 
e-mail: apdegraaf@wxs.nl 
 

Bankrekeningnummers: 
Prot. Gem. Lieren-Beekbergen:  
NL12 RABO 0306 0000 16 
Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen: 
NL05 RABO 0306 0018 88 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collectebonnen: 
1 vel bestaat uit en heeft een waarde van:  
20 blauwe bonnen x 0,50 = € 10,00 òf 
20 witte bonnen x 1,25 = € 25,00.  
 
Bestel de collectebonnen door het totale bedrag 
over te maken op de bankrekening van de kerk o.v.v. 
het aantal vellen dat je wilt kopen en de waarde van 
de collectebon.  
 
Bijvoorbeeld: je bestelt en vermeldt op je 
bankoverschrift: 3 vellen van € 1,25 en je stort  
€ 75,00 op NL12 RABO 0306 0000 16 ten name van 
Prot. Gem. Lieren-Beekbergen.  
Volgende week woensdagmorgen kunnen de bonnen 
worden opgehaald in de Huiskamer.  
 

Planning kerkblad 2025:   
23 april 2025 inleveren kopij: 18 april 
1 september 2025           “  26 augustus 
19 november 2025           “  14 november  

 
Adressen en emailadressen 
Kerkgebouw: Lierderstraat 7, 7364 BH Lieren 
Zie website www.pknlieren.nl onder het kopje 
Welkom, Contact 

na afloop van de kerkdienst 

met z’n allen aan de koffie/thee 

http://www.pknlieren.nl/
mailto:kerkblad@pknlieren.nl
http://www.pknlieren.nl/
mailto:apdegraaf@wxs.nl
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Concertagenda 

2025  Za. 15 mrt.  20.00  Vierhandige virtuositeit Wibren Jonkers orgel € 16,00 
 Za. 12 apr. 20.00 Zingen in het licht van Passie & Pasen Ad Huetink orgel € 10,00 
 Za. 3 mei 20.00 Klassieke meesterwerken Maarten Wilmink orgel € 15,00 
 

http://www.huetink-royalmusic.nl/reserveren-huetink
http://www.huetink-royalmusic.nl/reserveren-huetink
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