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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 11 mei 2025, 21° jaargang, nummer 19

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 11 mei: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf

koster & techniek: Theo Hertog

organist: Hennita Benjamins

1° collecte: zending, 2¢ collecte: kerk
de bloemen gaan naar fam. Kok van de Libellestraat
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Arno Diks

Zondag 18 mei: 10.00 uur: ds. H. Boter uit Apeldoorn

organist: Henk Mulder

koffieschenkers: Gerry & Martien Hertgers

Jarig
omende dinsdag 13 mei is br. Kok van de
Libellestraat jarig. We willen als ge-
meente u samen met uw vrouw hiermee van
harte feliciteren, en wensen u een fijne dag en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

De 1° collecte van vandaag
De kerk in Bangladesh is dienstbaar aan de
samenleving. In Bangladesh is nog geen
0,5% van de bevolking christen. Toch wil de-
ze minderheidskerk voor de samenleving van
betekenis zijn. Daarom leidt de kerk predikan-
ten en kerkelijk werkers op, en zijn er cursus-
sen, waar gemeenteleden leren om hun geloof
in woord en daad met anderen te delen. Ook
ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals
inheemse gemeenschappen en afgelegen dor-
pen, met diaconale activiteiten, waaronder
landbouwtraining en beroepsopleidingen voor
jongeren en vrouwen. KerkinActie steunt via
het programma zending de kerk in Bangla-
desh.

Vanuit de gemeente

fgelopen woensdag 07 mei is zr. van

Asselt na een verblijf van 2 weken in het
Gelre ziekenhuis voor verdere revalidatie naar
Randerode overgebracht. We hopen met haar
mee, dat het herstel voorspoedig verlopen zal,
en zij over niet al te lange tijd weer naar haar
woning terugkeren kan.

Kerkdienst
I n de zondagen na het Paasfeest staan vaak
verschijningsverhalen van onze Heer cen-
traal. Deze keer lezen we - in de lijn van
Pasen van dit jaar - verder in het Johannese-
vangelie. We lezen uit hoofdstuk 20 de verzen
19-29, en laten onze gedachten over de dis-
cipel Thomas gaan. Hoe ging hij met dit ge-
beuren om, en wat kunnen we daarvan voor
onszelf leren? We laten onze gedachten erover
gaan.

25 Ds. AD. de Graaf.

De Rerknicutws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven.



